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Z.O.Z. 

Hervormde Gemeente 

Dirksland 

  

 

Collecten 
Via de QR-code, Appostel app of overmaking. Graag collectedoel 
aangeven. 
Diaconie:       IBAN: NL43RABO0373753861 
Kerkvoogdij: IBAN: NL67RABO0361328311 
De opbrengst van de zendingsbussen van het 1ste halfjaar 2026 is 
bestemd voor het GZB project  Hospice voor daklozen in Centraal 
Azië. Voor meer informatie: https://www.gzb.nl/projecten/centraal-azie-hospice-voor-
daklozen 

 
Omzien naar elkaar    
Als gemeente mogen we elkaar dragen in gebed en liefde. Het leven kent 
momenten van vreugde en dankbaarheid, maar ook tijden van zorg. Juist 
dan willen we omzien naar elkaar en elkaar bemoedigen met het vertrouwen 
dat God ons niet loslaat.   
We denken hierbij aan de fam. Hoogerheide (Molenzicht 14). De moeder 
van Gerda is, na onderzoek in het ziekenhuis waar een tumor in haar 
ruggenmerg is geconstateerd, onverwacht opgenomen in het hospice in 
Middelburg We wensen en bidden hen, en allen die om hen heen 
staan, Gods zegen toe.  

 
Afscheid ds. Van Belzen 
Ds. J. van Belzen gaat zondagmorgen voor het laatst in een eredienst voor 
als emeritus predikant. Hij was predikant in Langerak, Hattem en Maassluis 
en ds. Van Belzen mocht ook vele malen hier het woord nog verkondigen. 
Wij zijn als gemeente van Dirksland dankbaar voor alle diensten, ook in de 
huidige periode van vacant zijn, die hij hier vervuld heeft. 
Na afloop is er bij het koffiedrinken gelegenheid om hem en zijn vrouw de 
hand te drukken. 
 

Aanbidding en gebed 
Vanavond na de avonddienst is er weer een moment van aanbidding en gebed in de kerk. Van harte welkom om 
aan te sluiten! Gebedspunten kunnen naar Daan(0630366216) of Wouter(0615108898).  
 

Koffiedrinken na de dienst in de kerk   
Na de dienst is er een koffiemoment in de kerk, onder de toren. Eenieder is daar van harte welkom om nog even als 
gemeente bij elkaar te zijn onder het genot van een kop koffie of thee en siroop voor de kinderen.   
   

Voorbede en dankzegging    
Wilt u graag voorbede en/of dankzegging, neem dan vroegtijdig, uiterlijk op vrijdagavond, contact op met de 
sectieouderling.   
 

Verwerkingsboekje 
Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een verwerkingsboekje worden gebruikt, ze staan in de bakjes bij de 
kerkenraadsbanken. Als je hem nog niet gepakt hebt, loop gerust even naar voren.  
 

Liederen in de morgendienst. 
 

Psalm 51 
5. Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 

 

Collecten: 
1. GZB 
2. Kerk & Eredienst 
3. Quotum 
Zendingsbussen: GZB (Hospice) 
 

Morgendienst: 10:00 uur  
Ds. J. van Belzen, Maassluis 
Zingen: 
Ps.   98 : 1 
Ps.   43 : 3,4 
Ps.   51 : 5 WK 
KL 
Gz. 111 : 1,2,3 OTH 
Gz. 356 : 1,2,3,4 
Ps.   85 : 3,4 
Gz. 301 : 1,6 HB’38 
Schriftlezing: Klgl.3:17-26 & 1Pet.1:1-12 
 

Avonddienst: 18.00 uur  
Prop. R. Moeliker, Gouda.  
Zingen: 
Ps.   18 : 9 
Gz. 252 : 1,2,3 
Ps.   42 : 1,2 
Ps.   42 : 3,5 
Gz. 379 : 1,2,3 OTH 
Schriftlezing: Luk. 24:13-35 
 

Pastoraat 
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling. 
 

Eindredactie Zondagsbrief 
Johan van der Welle 
 

Email Zondagsbrief 
Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag  
15.00 uur via:  
zondagsbrief@hervormddirksland.nl 
 

Website www.hervormddirksland.nl 
 

 

 

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten 
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.   
 

mailto:zondagsbrief@hervormddirksland.nl
http://www.hervormddirksland.nl/


Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?! 

Kinderlied 
Refrein. 
Wij zullen opstaan en met Hem meegaan 
straks als Jezus terugkomt. 
Wij zullen opstaan en met Hem meegaan, 
als Jezus komt. 
 

1. Blijf niet treuren, zit niet bij de pakken neer. 
Sikkeneuren helpt je toch niet meer. 
't Zal gebeuren, Dan komt de Heer, de Heer, 
Refrein. 

Gezang 111 
1. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, 
die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft, 
die al het aards gebeuren vast in handen heeft. 
 

Refrein 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op zich nam. 

 

2. Verdreven is de schaduw van de nacht, 
en wie Hem wil aanvaarden wordt 
eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. 
Refrein 

3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, dat eens 
voor ons werd opgericht; 
en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. 
Refrein 

 

Gezang 356 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Gezang 301 
1. Wilhelmus van Nassouwe 
Ben ik van duitsen bloed, 
het vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prince van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 

6. Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t' aller stond: 
de tirannie verdrijven, 
die mij mijn hart doorwondt. 

 

Liederen in de avonddienst. 
Gezang 252 
1. Grote God, zie ons verlegen, 
ogen hunkerend naar licht 
over nevelige wegen 
dakloos: zwervers zonder zicht, 
roepend al te grote woorden, 
lam geslagen, ziende blind, 
zoekers die zichzelf verloren - 
hoe wij zoeken, niemand vindt. 
 

2. Christus, hoor ons diep verlangen 
vrij van heimwee thuis te zijn, 
waar wij blij verbaasd ontvangen 
levend water, brood en wijn; 
om te delen, door te geven 
parels uit een oude schat, 
niet nog langer zo te leven 
als wij nu doen: moe en mat. 

3. Goede Geest, wek ons 
vertrouwen: 
gloed van God, U zoekt, U vindt; 
U bent vuur dat doet aanschouwen 
licht dat nevels overwint. 
Doe ons spreken, hoe verlegen: 
hoogste tijd om op te staan! 
Christus gaat langs onze wegen - 
het is tijd om mee te gaan. 

 

Gezang 379 
1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij! 
 
 

Refrein 
Kom, Jezus, kom, vul dit 
land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw 
heil heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord dat het 
licht overwint. 

 

2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
Refrein 

3. Staan wij oog in oog met U, Heer, 
daalt uw stralende licht op ons neer, 
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij! 
Refrein

 


