
Avondgebed op dinsdag 31 maart 2026, 19.15 uur 

‘Verloochening en Judas’ 

 

We komen in stilte 

 

Koraal 

 

Votum 

 

Zingen: Zie, hoe Jezus daar loopt 

 

Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, 

met een kruis op Zijn rug en een doornen kroon. 

Hoor de menigte schreeuwt en roept: 'Kruisig Hem!' 

Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
 

Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha, 

als de Koning der Joden wordt Hij veracht. 

Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan 

als Hij roept: 'Het is volbracht!' 
 

(Refrein) 

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer, 

dat U het kruis voor mij droeg. 

U bewijst Uw genade aan mij telkens weer. 

Uw genade is mij genoeg. 
 

In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 

Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 

Maar de steen van het graf is nu weggehaald, 

Jezus leeft! Hij is opgestaan! (Refrein) 
 

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 

met ontzag en respect kniel ik voor U neer. 

U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 

U bent Jezus, de hoogste Heer. (Refrein) 
 

Uw genade is mij genoeg. (2x) 

 

Muziek ‘F. Chopin - Nocturne in cis mineur’ 
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Schriftlezing: Mattheüs 26:69 - 27:10 
 

69 Petrus zat buiten op de binnenplaats; een dienstmeisje kwam naar hem toe en 

zei: Ook u was bij Jezus, de Galileeër. 70 Maar hij ontkende het in het bijzijn 

van allen en zei: Ik weet niet wat u zegt. 71 Toen hij naar buiten ging, naar de 

poort, zag een ander dienstmeisje hem, en die zei tegen hen die daar waren: Hij 

was ook bij Jezus de Nazarener. 72 En hij ontkende het opnieuw, met een eed, 

en zei: Ik ken de Mens niet. 73 Kort daarna zeiden zij die daar stonden en 

dichterbij kwamen, tegen Petrus: Werkelijk, u bent een van hen, want uw 

spraak verraadt u. 74 Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: Ik ken de 

Mens niet. 75 En meteen kraaide de haan; en Petrus herinnerde zich het woord 

van Jezus, Die tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, 

zult u Mij driemaal verloochenen. Toen ging hij naar buiten en huilde bitter. 
 

1 Toen het ochtend geworden was, kwamen al de overpriesters en de oudsten 

van het volk met betrekking tot Jezus gezamenlijk tot het besluit Hem te doden. 

2 En zij boeiden Hem, leidden Hem weg en leverden Hem over aan Pontius 

Pilatus, de stadhouder. 3 Toen Judas, die Hem verraden had, zag dat Hij 

veroordeeld was, kreeg hij berouw en hij bracht de dertig zilverstukken bij de 

overpriesters en de oudsten terug 4 en zei: Ik heb gezondigd, want ik heb 

onschuldig bloed verraden! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? U moet 

maar zien. 5 En nadat hij de zilverstukken de tempel in gegooid had, vertrok 

hij. Hij ging heen en hing zich op. 6 De overpriesters pakten de zilverstukken 

en zeiden: Het is niet geoorloofd die in de offerkist te leggen, omdat het 

bloedgeld is. 7 En nadat zij beraadslaagd hadden, kochten zij daarvan de akker 

van de pottenbakker als begraafplaats voor de vreemdelingen. 8 Daarom wordt 

die akker tot op de dag van vandaag bloedakker genoemd. 9 Toen is vervuld 

wat gesproken is door de profeet Jeremia: En zij hebben de dertig zilverstukken 

genomen, de waarde van de Geschatte, Die zij geschat hadden uit de 

Israëlieten, 10 en zij hebben die gegeven voor de akker van de pottenbakker, 

zoals de Heere mij bevolen heeft. 
 

Stilte 
 

Gedicht ‘Goede Vrijdag’ - H.L. Prenen 
 

Toen Judas Jezus had verraden 

Vond hij geen uitweg dan een strop, 

Waar alle poorten der genade 

Gesloten zijn, - en hing zich op. 
 

Toen Petrus driemaal had gelogen 

Tusschen soldaten en een vrouw, 

Ging hij naar buiten, in zijn oogen 

De heete tranen van berouw. 
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En ik? Ik zou hun rechter zijn? 

Ik schonk den beker met venijn; 

Ik bood voor minder nog Uw leven 

Maar heb het geld niet teruggegeven, 

En mengde edik in den wijn. 

Ik heb u honderdmaal bedrogen, 

Mijn gal in Uw gelaat gespogen, 

En duldde dat men U verried; 

Maar ging weer slapen, zonder zorgen, 

De hanen kraaiden elken morgen: 

En niettemin, ik weende niet. 
 

Stilte 
 

Muziek ‘J.S. Bach – Erbarme Dich, mein Gott’ 
 

Gebed 
 

Zingen: Alles wat over ons geschreven is 
 

1 Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen deze laatste 

dagen, 

alle geboden worden thans voldragen, 

alle beproeving van de wildernis. 
 

3 Jezus, de haard van uw 

aanwezigheid, zal in ons hart een 

vreugdevuur ontsteken. 

Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet 

ontbreken, 

Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 

5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem 

waar Gij uw vrede stelt voor onze 

ogen, vrede aan allen die uw naam 

verhogen: heden hosanna, morgen 

kruisig Hem! 

2 Gods schepping die voor ons 

gesloten bleef, ontsluit Gij weer, Gij 

opent onze harten, die zoon van 

David zijt en man van smarte, 

koning der Joden die de dood 

verdreef. 
 

4 Gij onderhoudt de vlam van ons 

bestaan, aan u, o Heer, ontleent het 

brood zijn leven, ons is een lofzang in 

de mond gegeven, sinds Gij de weg 

van ’t offer zijt gegaan. 

 

 

Zegen 
 

We gaan in stilte 
 

Gedicht: Marjoke Abbo  

Ouderling van dienst: Annegreet van Putten 

Organist: Hans van Heemst 

Pianist: Eline Joppe 


