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Z.O.Z. 

Hervormde Gemeente 

Dirksland 

  

Collecten 
Via de QR-code, Appostel app of overmaking.  
Graag collectedoel aangeven. 
Diaconie:        IBAN: NL43RABO0373753861 
Kerkvoogdij:  IBAN: NL67RABO0361328311 
De opbrengst van de zendingsbussen van het 1ste halfjaar 2026 is 
bestemd voor het GZB project  Hospice voor daklozen in Centraal 
Azië. Voor meer informatie: https://www.gzb.nl/projecten/centraal-azie-hospice-voor-
daklozen 
Omzien naar elkaar Als gemeente mogen we elkaar dragen in gebed en liefde. Het 
leven kent momenten van vreugde en dankbaarheid, maar ook tijden van zorgen. 
Juist dan willen we omzien naar elkaar en elkaar bemoedigen met het vertrouwen dat 
God ons niet loslaat. We denken aan Alie van Nieuwaal (Burg. Overdorpstraat 50, 
3244XB Nieuwe-Tonge), zij verblijft in hospice Calando te Middelharnis, maar ook 
aan haar man en kinderen die om haar heen staan. Ze voelt dat haar kracht nu snel 
afneemt. Ze bedankt de gemeente voor de vele kaarten en blijken van meeleven die 
ze heeft ontvangen. 
Met de 4-jarige Tjeerd van der Veer (Essenlaan 6, 3247GG) gaat het erg goed. 
Maandag 16 maart is weer een spannende dag voor hem en het gehele gezin. Dan 
staat zijn volgende controle MRI-scan en longfoto gepland in Utrecht. 
Dankbaar zijn Arianne en Marco de Munck (Iepenlaan 39, 3247GN) dat hun zoon 
Noël afgelopen woensdag thuis mocht komen uit het Sophia kinderziekenhuis. Ze 
danken u als gemeente voor alle gebeden, meeleven en goede zorgen rondom Noël. 
Ze vertrouwen op verder herstel en zijn dankbaar voor Gods nabijheid in deze 
periode. 
Zo zijn elke week toch weer gemeenteleden te noemen onder deze rubriek. Naast de 
genoemden zijn er nog andere broeders en zusters die ziek of eenzaam zijn. Gedenk 
ook hen in uw gebeden. 
Vanuit de zendingscommissie Bidden vol verwachting. De zendelingen vanuit onze 
kerk verwachten Gods zegen tijdens het vertellen van het evangelie. Zij zaaien elke 
dag het woord van de Heere Jezus. Bij de uitgang ligt een leuk presentje waarmee je 
mag zaaien en verwachten. Bid jij ook voor onze zendelingen?  
Oproep vanuit de beroepingscommissie De beroepingscommissie zoekt dringend 
namen van predikanten die volgens u of jou geschikt zijn voor een beroep. Ook onze 
jongeren worden nadrukkelijk opgeroepen mee te denken. We zeggen dank voor de al ingediende namen. 
Namen kunnen ingediend worden tot 15 maart bij de scriba of via de bijgaande QR-code te scannen. 
Kindermoment In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen: de dood en opstanding van Jezus. De 
periode naar Pasen toe willen we graag ook samen met de kinderen van de gemeente bewust beleven. Dit 
wordt gedaan met het Paasproject vanuit de methode ‘Vertel het maar’. Het thema dit jaar is 'Tussen koninkrijk en kruis'. 
Schermen in de kerk In de afgelopen weken zijn nieuwe schermen opgehangen in de kerk. De instellingen van de schermen 
bij de preekstoel zijn nog niet optimaal. In de afgelopen week zijn ze ge-update, maar het werkt nog niet optimaal. De bediening 
van de schermen – dat ze tijdens de preek uitgezet kunnen worden – is nog niet gereed. Aanstaande zondag zullen de 
schermen daarom uitblijven. 
Koffiedrinken na de dienst in de kerk Na de morgendienst is er een koffiemoment in de kerk, onder de toren. Eenieder is 
daar van harte welkom om nog even als gemeente bij elkaar te zijn onder het genot van een kop koffie of thee en voor de 
kinderen siroop.  
Voorbede en dankzegging Wilt u graag voorbede en/of dankzegging, neem dan vroegtijdig, uiterlijk op vrijdagavond, contact 
op met de sectieouderling. 
Seniorenmiddag Dinsdag 17 maart is er seniorenmiddag, we hopen jullie allemaal weer te mogen ontmoeten, ook nieuwe 
mensen van harte welkom. De meditatie wordt gedaan door onze pastoraal werker A. Rolfes. Verder komt de stichting ZIJN 
vertellen over wat zij doen en voor ons kunnen betekenen. We beginnen om 14.00 uur in onder de wiek. Als je opgehaald wil 
worden kun je bellen met Alie, 0624343033 of Jannie 603240. 
Paasstukje de Oude Bieb Op woensdag 18 maart van 13.00 – 16.00 gaan we Paasstukjes maken in de Oude Bieb. Opgave 
bij Anet 0610796230. De kosten bedragen € 20,00 inclusief koffie met wat lekkers erbij. 
Top of de Wiek – tieneravond Komende vrijdag, 20 maart, is het weer tijd voor Top of de Wiek, een gezellige chill avond 
speciaal voor de tieners. Kom lekker hangen, kletsen, spelletjes doen en wij zorgen voor een hapje en drankje. Neem gerust 
een vriend of vriendin mee. Van 19.30 tot 21.30 uur op de zolder van onder de wiek. Zien we jullie daar? 
Jeugddienst Zondagavond 22 maart is er een jeugddienst. Het thema is: Verrast door Genade. De voorganger is Wim 
Wiersma en de muziek wordt verzorgd door Difference. Iedereen is van harte welkom! 
Paasconferentie 2026 - Hartslag van de Hemel Op Stille Zaterdag 4 april 2026 organiseert Stichting Alive een 
Paasconferentie op Goeree-Overflakkee! Met mensen uit verschillende kerken en gemeenten samenkomen rond de kern van 

Collecten: 
1. HOE 
2. Kerk & Eredienst 
3. Verwarming 
Zendingsbussen: GZB (Hospice) 
 

Morgendienst: 10.00 uur  
Ds. R. van Putten, ‘t Harde 
Zingen: 
Gz. 117 : 1,4 OTH 
Ps.   43 : 3,4,5 
Ps.   19 : 5 
KL 
Gz. 273 : 1,2 OTH 
Ps. 150 : 1,3 
Schriftlezing: Ex. 24:12-18 &  
Mat. 17:1-13 
 

Avonddienst: 18.00 uur  
Prop. R. Moeliker, Gouda 
Zingen: 
Ps.   84 : 1 
Gz. 144 : 1,2,3,4 
Ps.   54 : 1,2 NB 
Ps.   56 : 5,6 
Gz. 268 : 1,2,3 OTH 
Schriftlezing: Jes. 50:4-11 &  
Rom. 8:31-39 
 

Pastoraat 
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling. 
 

Eindredactie Zondagsbrief 
Johan van der Welle 
 

Email Zondagsbrief 
Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag  
15.00 uur via:  
zondagsbrief@hervormddirksland.nl 
 

Website www.hervormddirksland.nl 

 
 

 

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten 
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.   
 

https://www.gzb.nl/projecten/centraal-azie-hospice-voor-daklozen
https://www.gzb.nl/projecten/centraal-azie-hospice-voor-daklozen
mailto:zondagsbrief@hervormddirksland.nl
http://www.hervormddirksland.nl/


Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst mee te brengen?! 
 

ons geloof; de dood en opstanding van Jezus Christus. Wil jij er ook bij zijn? Meld je dan aan op: www.samenconferentie.nl. 
Locatie: schuur van Dogterom (Langeweg 26, Oude-Tonge). Sprekers: René Visser, Hans Maat, Dick Pieterman en Joshua van 
der Vegt. 
Koffie drinken 12 april Zondag 12 april, na de dienst, zal het gezamenlijk koffie drinken niet plaats vinden onder de toren, 
maar in onder de wiek. Er is dan ook een gezamenlijke lunch. Tijdens deze maaltijd willen wij jullie informeren over de komende 
Gemeentedag op 19 september 2026. 
Verwerkingsboekje Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een verwerkingsboekje worden gebruikt, ze staan in de bakjes 
bij de kerkenraadsbanken. Als je hem nog niet gepakt hebt, loop gerust even naar voren. 
 

Gezang 117 
1. 't Is middernacht en in de hof, buigt, tot de dood 
bedroefd, in ’t stof, de Levensvorst, in zijn gebeên 
doorworstelt Hij zijn strijd alleen 

4. 't Is middernacht, en ’t Vaderhart sterkt en verstaat 
de Man van smart, die 't enig lijden, dat Hij torst, 
ten eind doorstrijdt als Levensvorst. 

 

Kinderlied 
1. Welk een vriend is onze Jezus, 
die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht, dat ik door 
Hem altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neer, 
juist omdat wij 't al niet brengen 
in 't gebed tot onze Heer. 

2. Leidt de weg soms door 
verzoeking, dat ons hart in 't strijduur 
beeft, gaan wij dan met al ons 
strijden, tot Hem die verlossing geeft. 
Kan een vriend ooit trouwer wezen 
dan Hij, die ons lijden draagt? Jezus 
biedt ons aan genezing; Hij alleen is 
't, die ons schraagt. 

3. Zijn wij zwak, belast, beladen 
en terneer gedrukt door zorg, 
dierb're Heiland, onze toevlucht 
Gij zijt onze Hulp en Borg. 
Als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot de Heer; 
In zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer. 

 

Gezang 273 
1. Heer ik kom tot U, 
neem mij hart, verander mij. 
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
Want, Heer ik heb ontdekt 
dat, als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 

Refrein 
Houd mij vast, laat uw liefde 
stromen. Houd mij vast, heel dicht 
bij uw hart. Ik voel uw kracht, en 
stijg op als een arend, dan zweef ik 
op de wind, gedragen door uw 
Geest en de kracht van uw liefde. 

2. Heer kom dichterbij, dan kan ik 
uw schoonheid zien en uw liefde 
voelen, diep in mij. en Heer leer mij 
uw wil zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven door de 
kracht van uw liefde. Refrein 
Dan zweef ik op de wind, gedragen 
door uw Geest en de kracht van uw 
liefde. 

Gezang 144 
1. Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht, 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 

Refrein 
Zie onze God, de Koning-Knecht. 
Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn 
voorbeeld roept om te dienen ied're 
dag, gedragen door zijn liefd' en 
kracht. 

2. En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'. 
Refrein 
 

4. Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er need'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
Refrein 

3. Zie je de wonden zo diep? 
De hand die aard' en hemel schiep 
vergaf de hand die Hem sloeg, 
de man, die onze zonden droeg. 
Refrein 

 

Psalm 54                                                Gezang 268 
1. O God, verlos mij door uw naam! 
O Heer, neem mijn gebed ter ore! 
Verschijn met kracht en wil mij 
horen! Verschaf mij recht! U roep ik 
aan! Want vreemden smeedden een 
complot en hebben hun hand 
opgeheven. Zij staan mij met 
geweld naar 't leven, erkennen God 
noch zijn gebod. 
 

2. God is mijn hulp, Hij is getrouw. 
Het is de Heer die mij blijft 
schragen, die ze verdelgt wie mij 
belagen, breekt wie mij brengen in 
het nauw. Ja, Hij zag mijn 
benauwdheid aan, ik vrees niet 
meer voor mijn vijanden. 
O God, ontvang mijn offeranden! 
O Heer, geprezen zij uw naam! 

1. Dank U mijn Vader voor al uw 
genade, die U liefdevol geeft. 
Genade die heiligt, mijn hart heeft 
gereinigd, door Hem die in mij leeft. 
U heeft mij in liefde aanvaard, 
die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, 
wat mij rust en vrede geeft. 
 

2. Laat mij verder groeien, laat 
vruchten opbloeien van uw heilige 
Geest. Maak mij overvloedig, 
standvastig en moedig, geef mij wat 
nog ontbreekt. Heer, werk met 
genade in mij: dat mijn hart U niet 
bedroeft. Heer, maak mij 
gehoorzaam en vrij: uw genade is 
mij genoeg. Refrein 

Refrein 
Al wat ik ben, dank ik aan Hem: 
aan Jezus' liefde voor mij. 
Zolang ik besta, volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 
 
 
 
 

3. Niets houdt mij tegen mij over te 
geven, aan U: Jezus alleen. U leidt 
mij door diepten; met krachtige 
liefde draagt U, mij erdoorheen. 
U heeft mij de liefde verklaard, 
die mijn hart veroverd heeft. 
U bent mijn bewondering waard: 
U bent alles waar ik voor leef! 
Refrein 2x 

 

http://www.samenconferentie.nl/

