
Dirksland, 15 maart 2026 

 

 

 

Wat fijn dat je er (weer) bent! 

Vandaag is het de 2e /3e /4e /5e lijdenszondag. 

In totaal zijn er 4 / 5 / 6 / 7 lijdenszondagen.  

De lijdenstijd duurt 30 / 40/ 50 dagen en wordt ook wel 

vastentijd genoemd.  

We lezen 2 verschillende Bijbelgedeelten over 

bijzondere verschijningen op een berg. 

Wat kreeg Mozes van God op een berg? 

____________________________________ 

Welke 3 discipelen mochten met Jezus mee de berg op? 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

 

   Wat gebeurt er vervolgens? 

   Vul in: a, e, i, o, u, ui of ij 

 

 

 

__n z__ __, __ __n st__m  __ __t  d__ 

w__lk  z__ __:  

d__t __s  M__n g__l__ __fd__ Z__ __n, 

__n w__ __  __k  M__n  w__lb__h__g__n 

h__b; L__ __st__r  n__ __r  H__m!  



Als Jezus terugkomt van de 

berg vertelt Hij dat Hij veel zal 

moeten lijden en dat Hij zal 

moeten sterven, maar ook dat 

Hij op de 1e / 2e / 3e dag weer 

zal _____________________ 

Een paar dagen later gaat Jezus 

weer de berg op om te 

_______________________ 

Als wij God willen ontmoeten hoeven we geen berg te 

beklimmen. God kun je overal ontmoeten. Het kan wel heel 

goed zijn als je een eigen plekje hebt waar je kunt bidden. 

Waar zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn? 

_____________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is bidden?  

 Tegen jezelf praten  

 Met God praten 
 

Bid jij  weleens? 

 Ja 

 Nooit 

 Elke dag 
 

 

In de kerk bidden we 

ook met elkaar. 

Waarvoor? Schrijf maar 

eens 3 dingen op: 

1. ______________ 

2. ______________ 

3. ______________ 

 

 



Ontdek een woord uit de 2 Bijbelgedeelten van vandaag. 

Verbind de puntjes met streepjes volgens de 

code onder de 9 puntjes. 1,8 betekent dat je een 

streep zet tussen 1 en 8. Hiernaast zie je hoe de 

puntjes genummerd zijn.  

Los de rebus op en ontdek het thema van de overdenking. 

........................................ 

_____________________________________________ 

Het gaat in Mattheüs 17 

over gedaanteverandering. 

Dat kennen we van een 

rups die een vlinder 

wordt. Schrijf in de 

vleugels van de vlinder 

dingen die je wil 

veranderen om meer op 

Jezus te 

lijken.  



 


