Hervormde Gemeente

Dirksland

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Collecten
Via de QR-code, Appostel app of overmaking.
Graag collectedoel aangeven.
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De opbrengst van de zendingsbussen van het 15 halfjaar 2026 is E'-&Ig‘h o 3

bestemd voor het GZB project Hospice voor daklozen in Centraal
Azié. Voor meer informatie: https://www.qgzb.nl/projecten/centraal-azie-
hospice-voor-daklozen

Omzien naar elkaar

Als gemeente mogen we elkaar dragen in gebed en liefde. Het leven kent
momenten van vreugde en dankbaarheid, maar ook tijden van zorg en
verdriet. Juist dan willen we omzien naar elkaar en elkaar bemoedigen met
het vertrouwen dat God ons niet loslaat. We denken in het bijzonder aan
broeders en zusters die ziek zijn: Alie van Nieuwaal (Burg. Overdorpstraat 50,
3244XB Nieuwe-Tonge), zij is ernstig ziek en verblijft in hospice Calando te
Middelharnis. Wilma Brinkman (Kapoenstraat 4, 3247BG) is thuis na de
operatie aan haar knie voor verder herstel. Ze heeft er echter zorgen bij
gekregen omdat haar vader is opgenomen in het ziekenhuis en zij niet in staat
is om naar hem toe te gaan. Trix Tanis (Mendelssohnstraat 4, 3247EG) is
ernstig ziek en wacht op uitkomsten. Mevr. G. van den Doel-de Geus
(Bestenwaerd, Essenlaan 119, 3247GG), moeder van Trix Tanis; haar
krachten nemen af. Ronald van Herk (Tramweg 21, 3247CA) heeft in de
afgelopen week opnieuw weer onderzoeken ondergaan.

We denken ook aan Annelies Sandee (Bosdreef 20, 3247XD) en haar
kinderen omdat op zondag 8 februari 2026 de moeder van Annelies, mevr.
Maria Neeltje Sandee-van der Weele, op 84-jarige leeftijd is overleden. De
begrafenis heeft afgelopen donderdag plaatsgevonden. We condoleren hen
van harte en wensen ze Gods troost en nabijheid.

Jubileum

Zondagsbrief 15 februari 2026

Collecten:

1. Project 10 27

2. Kerk & Eredienst

3. Orgelfonds

Zendingsbussen: GZB (Hospice)

Morgendienst: 10.00 uur

Ds. J. Schneider, Hoogblokland
Zingen:

Ps. 2:7

Gz.438:2,3

Ps. 40:3/4

KL

Ps. 25:3,7

Gz.426:2

Ps. 118: 13,14

Schriftlezing: Lev.16:8-10&15-22
Joh. 1:29-37

Avonddienst: 18.00 uur

Ds. J.H. van Wijk, Oud Vossemeer
Zingen:

Ps.102:1

Ps. 32:1,2NB

Gz.301:6

Gz.492:1,2

Gz. 12:1,4,7 Avondzang
Schriftlezing: Luk.17:3-4

Pastoraat
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling.

Eindredactie Zondagsbrief
Johan van der Welle

Email Zondagsbrief

Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag
15.00 uur via:
zondagsbrief@hervormddirksland.nl

Website www.hervormddirksland.nl

Op 9 februari mocht familie Van der Sluijs (Kastanjelaan 11, 3247GJ) gedenken dat ze 25 jaar getrouwd waren. We

feliciteren hen van harte en wensen ze Gods zegen over nog vele jaren samen.
Met de kinderen op weg naar Pasen

In de Veertigdagentijd, die a.s. woensdag start, leven we toe naar Pasen: de dood en opstanding van Jezus. De
periode naar Pasen toe willen we graag ook samen met de kinderen van de gemeente bewust beleven. Dit wordt
gedaan met het Paasproject vanuit de methode ‘Vertel het maar’. Het thema dit jaar is "Tussen koninkrijk en kruis'.
We hopen en bidden dan onze kinderen het wonder van Pasen met ons mee mogen ervaren en dat het hun leven

mag kleuren!
Winterse maaltijd

Dinsdag 17 februari is er een stamppot buffet voor de senioren die zich hiervoor hebben opgegeven. De inloop is
vanaf 12.00 uur en we beginnen om 12.30 uur. Als je opgehaald wilt worden kun je bellen met Alie 0624343033.

Keigave Voorjaarsdag

Het is bijna zover, D.V. aanstaande woensdag 18 februari is de Keigave Voorjaarsdag. Wil je ook meedoen? Je kunt
je nog aanmelden tot uiterlijk morgen (16 februari!!) op www.keigaafdirksland.nl. We zijn er helemaal klaar voor en
heel dankbaar voor de vrijwilligers die zich hebben aangemeld. Tot woensdag allemaal!

Welkomstdienst

Zondag 1 maart is er weer een welkomstdienst. Deze zal plaatsvinden in de morgendienst van 10.00 uur. Jullie
worden van harte uitgenodigd om vrienden, familieleden of buren mee te nemen naar deze dienst! Dominee J. het
Lam gaat voor in deze dienst met het thema: ‘Nooit genoeg’. De muziek wordt verzorgd door Glorify en het orgel.

Van harte welkom en we zien er naar uit om jullie te ontmoeten!
Voorbede en dankzegging

Wilt u graag voorbede en/of dankzegging, neem dan vroegtijdig, uiterlijk op vrijdagavond, contact op met de

wijkouderling.
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Koffiedrinken na de dienst in de kerk

Na de morgendienst is er een koffiemoment in de kerk, onder de toren. Eenieder is daar van harte welkom om nog
even als gemeente bij elkaar te zijn onder het genot van een kop koffie of thee en voor de kinderen siroop.

Verwerkingsboekje

Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een verwerkingsboekje worden gebruikt, ze staan in de bakjes bij de
kerkenraadsbanken. Als je hem nog niet gepakt hebt, loop gerust even naar voren.

Liederen in de morgendienst

Gezang 438
2. Heilig Lam van God, 3. Waardig bent U, Heer,
heilig Lam van God. waardig bent U, Heer
dat de zonde der wereld droeg. alle macht en heerlijkheid,
Heilig Lam van God. alle lof en eer.
Jezus, Jezus, Jezus, Jezus,
heilig Lam van God. waardig bent U, Heer.
Kinderlied
1. Alzo lief had God de wereld, 2. Dat Hij aan ons heeft gegeven, 3. Opdat een ieder die gelooft,
alzo lief had God de wereld, dat Hij aan ons heeft gegeven, Opdat een ieder die gelooft,
de wereld, de wereld, gegeven, gegeven, een ieder, een ieder,
God had de wereld lief. Zijn eengeboren Zoon. het eeuwig leven heeft.
Gezang 426

2. Lam van God, in eeuwigheid te prijzen,
die voor 's werelds zonden boet,

uw gekruisigd vlees is waarlijk spijze,
waarlijk drank uw heilig bloed.

Uit het duister, vreeslijk boven mate

riept Gij tot Hem die U had verlaten,
maar uw stem breekt door de nacht:
Vader, wereld, 't is volbracht.

Liederen in de avonddienst
Psalm 32

1. Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven
en toegedekt al wat hij had misdreven,

God rekent hem zijn dwalingen niet aan -

heil hem, die recht voor God is komen staan!

Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde,

in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde,

want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand,
mijn leven werd zo dor als dorstig land.

Gezang 301

6. Vergeef o Vader onze schuld,
zodat weer blijdschap ons vervult;
gelijk wij van hun schuld ontslaan
al wie ons hebben kwaad gedaan.
Maak zo uw vrede openbaar.

U dienend dienen wij elkaar.

2. Nu heb ik, Heer, mijn zonde U beleden:

ik weet dat ik uw wet heb overtreden.

Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld,
maar Gij vergaaft het, Gij verzoent mijn schuld.
Laat daarom tot U komen uw beminden,

stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden.
Duistere vloeden stormen op hen aan,

Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan.

Gezang 492
1. Lam van God, Lam van God, dat 2. Lam van God, Lam van God, dat
de zonde der wereld draagt. de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U, Heer ontferm u Heer, geef vrede, Heer, geef vrede

over ons. Heer ontferm U over ons.  overal. Heer, geef vrede overal.

Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst mee te brengen?!



