Hervormde Gemeente

Dirksland

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Collecten

Via de QR-code, Appostel app of overmaking. Graag collectedoel
aangeven.

Diaconie: IBAN: NL17RAB00314100202

Kerkvoogdij: IBAN: NL67RAB00361328311

De opbrengst van de zendingsbussen van het 1st¢ halfjaar 2026 is
bestemd voor het GZB project Hospice voor daklozen in Centraal
Azié. Voor meer informatie: https://www.gzb.nl/projecten/centraal-azie-hospice-voor-
daklozen

Omzien naar elkaar

Als gemeente mogen we elkaar dragen in gebed en liefde. We denken in het
bijzonder aan broeders en zusters die met ziekte te maken hebben: Alie van
Nieuwaal (Burg. Overdorpstraat 50, 3244XB Nieuwe-Tonge), zij is ernstig ziek en
verblijft in hospice Calando te Middelharnis. Wilma Brinkman (Kapoenstraat 4,
3247BG) herstelt thuis van haar knieoperatie en is dankbaar dat de ingreep bij haar
vader is gelukt en dat hij thuis is. Kees de Munck (Wilhelminalaan 32, 3247AS) heeft
afgelopen week een darmonderzoek gehad en is in afwachting van de uitkomst en
ook over de beslissing voor een heupoperatie. Aad Zoutendijk (Gerbera 1, 3247
DR) is maandagavond met spoed geopereerd i.v.m. een darmafsluiting, daarnaast
heeft hij een longontsteking. Hij verblijft nog in het ziekenhuis. Trix Tanis
(Mendelsshonstraat 4, 3247EG) is ernstig ziek en is donderdag gestart met
chemokuur. Ze is dankbaar voor het vele medeleven vanuit de gemeente. De 7-
jarige Judah de Dreu (Essenlaan 8, 3247 GG) heeft last van ernstige allergieén in
combinatie met eczeem en astma. Hij moet sinds een half jaar wekelijks naar het
ziekenhuis voor immunotherapie. We bidden dat de behandeling het gewenste
effect mag hebben.

Overleden We bidden voor de nabestaanden van Levi van Bruinisse die afgelopen
week op 24-jarige leeftijd onverwacht is overleden. Wij bidden in het bijzonder om
kracht en nabijheid voor zijn ouders, grootouders en verdere familieleden en
vrienden om dit verlies te dragen en om Gods nabijheid als komende week de
begrafenis plaatsvindt.

Huwelijksbevestiging As. donderdag 26 februari trouwen Caroline Arensman en

Collecten:

1. Veldwerker G-O

2. Kerk & Eredienst

3. onder de wiek
Zendingsbussen: GZB (Hospice)

Morgendienst: 10.00 uur
Ds. L. den Breejen, Delft
Zingen:

Gz.114:1,4 OTH

Ps. 91:1,5

Ps. 51:6

Ps. 103 : 6,7 NB

KL

Ps.130: 2,4 NB
Gz.189:1,2,3,4 OTH
Schriftlezing: Romeinen 5:12-21 en
Matthels 21:12-17

Avonddienst: 18.00 uur

Prop. A.A. Teeuw, Ridderkerk
Zingen:
Ps.105:2
Ps. 84:1,2

Ps. 15:1,2,4 WK

Gz. 267 :1,2,5 WK
Gz.151:1,3 WK

Schriftlezing: Johannes 2:13-22

Pastoraat
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling.

Eindredactie Zondagsbrief
Johan van der Welle

Email Zondagsbrief

Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag
15.00 uur via:
zondagsbrief@hervormddirksland.nl

Website www.hervormddirksland.nl

Kees Varkevisser. Kerkelijke huwelijksbevestiging zal plaatsvinden hier in de kerk om 14:30 uur. Tijdens deze dienst gaat

ds. J. 't Lam voor. Gedenkt u het bruidspaar in uw gebed. Ze gaan wonen Rembrandtlaan 142, 3241AL Middelharnis.

Jaap en Marieke den Butter Zij schrijven dat het nieuwe jaar begon met groot verdriet. Op 3 januari overleed de 13-jarige zoon
van collega’s na een ongeluk. Zij waren nauw betrokken bij de familie in deze intens verdrietige dagen. Ze vragen ons om het
gezin blijvend in het gebed te dragen. Tegelijk mochten zij ook vreugde ervaren door een bijzondere familieretinie met hun
kinderen en kleinkinderen, waarbij zij alvast hun bijna 30-jarig huwelijk vierden. Daarnaast vinden er veel conferenties plaats.
Jaap zal tijdens één daarvan meerdere dagen een meditatie verzorgen. Gebed hiervoor wordt zeer gewaardeerd. Ze bedanken

de gemeente hartelijk voor het meeleven en meebidden en wensen ons Gods zegen toe.

Beroep Anton Rolfes Op onze pastorale medewerker Anton Rolfes is door de gemeente Sint Maartensdijk een beroep
uitgebracht. Uiterlijk 27 februari moet hij zijn beslissing kenbaar maken. Wilt u hem en zijn gezin gedenken in uw gebeden!

Paasconferentie 2026 - Hartslag van de Hemel

Stichting Alive organiseert op Stille Zaterdag 4 april 2026 een Paasconferentie op Goeree-Overflakkee! Ze doen dit met mensen
uit verschillende kerken op Flakkee onder de naam ‘Samen (fot Zijjn gedachtenis)’. Het thema is “Hartslag van de Hemel”. We
willen met mensen uit verschillende kerken en gemeentes samenkomen rond de kern van ons geloof die ons allen verbindt; de
dood en opstanding van Jezus Christus. De conferentie is voor alle christenen op het eiland, met een programma

voor volwassenen, kinderen en jeugd! Locatie: In de schuur van Dogterom (Langeweg 26, Oude-Tonge). We kunnen dit alleen
samen dragen. Daarom willen we je vragen de Paasconferentie te ondersteunen in gebed, door mee te helpen

als vrijwilliger (0.a. kinderwerk, pastoraat, facilitaifEHBO/techniek, catering/gastvrijheid, opbouw & afbouw), of

door financieel bij te dragen aan technische en facilitaire kosten. Gaat uw of jouw hart hier sneller van kloppen en kun je niet
wachten mee te helpen? Meld je dan aan als vrijwilliger via https://forms.gle/GMfHAMQUQaD2V34g8, of steun dit initiatief

financieel: https://tikkie.me/pay/IchthusAliv/9sm8WcFAM{J3Xgx3G5uHA|

Aanbidding en gebed Vanavond na de avonddienst is er weer een moment van aanbidding en gebed in de kerk. Van harte
welkom om aan te sluiten! Gebedspunten kunnen naar Daan (0630366216) of Wouter (0615108898).

Gebedskring Dinsdag 24 februari is er gebedskring in de consistoriekamer van 20.00 tot 21.00 uur. Van harte welkom om mee
te bidden. Eventuele gebedspunten kunnen worden doorgegeven aan: Tanny 0612864241 of Nely 0615830912.

Zondag 1 maart om 10.00u: welkomstdienst! Jullie worden van harte uitgenodigd om vrienden, familieleden of buren mee te
nemen naar deze welkomstdienst! Ds. J. ‘t Lam gaat voor in deze dienst met het thema: nooit genoeg. De muziek wordt
verzorgd door Glorify en het orgel. Van harte welkom en we zien er naar uit om jullie te ontmoeten!

Z.0.2



Keigaaf! Op woensdag 18 februari was het zover; de Keigave voorjaarsmiddag. Bijna 70 kinderen kwamen naar onder de wiek
voor een gezellige middag. Het thema van deze middag was ‘bevrijd van angst.’ De kinderen uit groep 1 t/m 4 hadden na de
bijbelvertelling een sportieve middag in sporthal de Gooye. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 bleven in onder de wiek. Zijj
gingen creatief aan de slag met het beschilderen van een bloempotje en ook maakten ze sleutelhangers en oorbellen met
krimpfolie. We sloten af met een leuke bingo. Alle vrijwilligers; hartelijk dank voor jullie hulp weer deze keer!

Projectkoor Voor de stille week zijn we op zoek naar zangers en zangeressen voor het projectkoor, dat op woensdag en
donderdag zal zingen o.l.v. Corry Wiegel. Je kunt je alvast opgeven. Stuur een bericht naar Nelly Stolk (06 43454694)

Gezang 114 (Refrein)
1 Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht

en heeft zijn leven afgelegd. dag,

Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen ied’'re ~ Wie is er need’rig en klein?

4 Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.

Die zal bij ons de grootste zijn.

gedragen door zijn liefd’ en kracht. (Refrein)

Psalm 103

6 De mens is aan het sterven prijs gegeven,
gelijk het gras kortstondig is zijn leven,

en als een bloem die naar de zon zich keert,
maar die ten prooi valt aan de barre winden,
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden.
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.

Kinderlied

Refrein 1 Als je 's avonds niet kunt slapen
en je bang in 't donker bent,

denk dan eens aan al die schaapjes,
die de Heer bij name kent.

Jezus is de goede Herder.
Jezus, Hij is overal.

Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal. (Refrein)

Psalm 130

2 Zoudt Gij indachtig wezen al wat een mens misdeed,
wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed?

Maar Gij wilt ons vergeven, Gij scheldt de schulden kwijt,
opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid.

Gezang 189

1 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘lk zal er zijn’.

3 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

4 O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Psalm 15

1 HEER, wie mag wonen in uw tent,
wie op uw heilge berg verkeren?

Die recht doet en uw wet niet schendt,
in heel zijn wandel U erkent

en waarheid in zijn hart wil eren.

Gezang 267

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd

tot uw lof en dienst bereid.

Gezang 151

1 Kom, knielen wij voor Jezus samen
met dank en blijdschap om ons lot.
Het is volbracht, volbracht, ja amen,
het is voor ons volbracht bij God.

Het grote werk dat Hij aanvaardde,

al d’ eeuwen door met smart verwacht,
is nu volbracht. Juich, hemel, aarde,
verlosten juich, het is volbracht!

2 Hij die zich wacht voor lasterpraat,
wiens tong vermijdt bedrog te plegen,
zijn vrienden niet bedreigt met kwaad,
zijn naaste niet belaadt met smaad,
maar hem in liefde is genegen.

2 Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.

Maak dat ik mijn voeten zet

op de wegen van uw wet.

7 Maar ’s Heren gunst zal over die Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,

en zijn gerechtigheid de eeuwen door.

Zijn heil omsluit de komende geslachten;

zo volgen zij die zijn verbond betrachten,

van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

2 En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,

denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schaapjes niet.
(Refrein)

4 Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten, tot goedertierenheid!

Hoort aan de goede tijding; Hij geeft in zijn geduld
aan Israél bevrijding van onrecht en van schuld.

2 Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

‘Ik ben die lk ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

'k ben die Ik ben' is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is 'lk ben' en 'lk zal er zijn".

Uw naam is 'lk ben' en 'lk zal er zijn".

4 Wie mag verkeren in uw tent?

Hij die geen woekerwinst wil vragen,
onschuldigen bescherming schenkt,
om een geschenk hun recht niet krenkt.
Hij zal niet wanklen al zijn dagen.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot uwe troon,

dat uw Heil'ge Geest er woon'.

3 Wij willen need’rig voor God leven,
U volgen, waar U ons heen leidt;
met heel ons hart in uw dienst leven
met nooit volbrachte dankbaarheid.
O trouwe Leidsman, sla ons gade;
Voleinder, laat toch door Uw kracht
het heerlijk werk van Gods genade
in ons ook eenmaal zijn volbracht.

Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?!



