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Voor de dienst:

Op die dag

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.
Eenmaal heelt U iedere wond,

heel de oude wereld verdwijnt;

de pijn voorbij.

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.
Eenmaal zal het duidelijk zijn,

alle zorg en wanhoop verdwijnt;

de angst voorbij.

Refrein:

Op die dag, in de hemel,

wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
dan zijn wij bij Jezus

en klinkt het overwinningslied.

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?

En U maakt ons anders en nieuw,

op die dag.

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
Eenmaal is het vechten voorbij,

dan zien we uw macht en uw pracht,
op die dag.

(Refrein 2x)

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?

En U maakt ons anders en nieuw.

Ja, U maakt ons anders en nieuw.

U maakt ons anders en nieuw

op die dag.

(Refrein)

En klinkt het overwinningslied.

No one like the lord



There 1s One on the throne
Jesus, Holy, He is worthy of praise
Honor and glory 2x

So we sing worthy is the Lamb

Who was slain and seated on the throne
There's no one like the Lord

And the elders, creatures bow

Giving praise to Him and Him alone
'Cause there's no one like the Lord

There is One on the throne
Jesus, Holy He is worthy of praise
Honor and glory

Worthy is the Lamb... 2x

We crown You King of glory
We crown You King of glory
We crown You King of glory
We crown You Lord of all

We crown You, You are worthy
We crown You, You are worthy
We crown You, You are worthy
We crown You Lord of all

We crown You King of glory ...
We crown You, You are worthy ...
Worthy is the Lamb ... 2x

Welkom en mededelingen

Zingen (staande): Jezus overwinnaar

Waar U verschijnt wordt alles nieuw.

Want U bevrijdt en geeft leven.

Er zit Eén op de troon
Jezus, Heilig, Hij is alle lof waard
Eer en glorie 2x

Dus we zingen waardig is het Lam
Die werd gedood en op de troon zat
Er is niemand zoals de Heer

En de oudsten, wezens, buigen
Prijs Hem en Hem alleen

Omdat er niemand is zoals de Heer

Er zit Eén op de troon
Jezus, Heilig, Hij is alle lof waard
Eer en glorie

Waardig is het Lam ... 2x

Wij kronen U tot Koning van glorie
Wij kronen U tot Koning van glorie
Wij kronen U tot Koning van glorie
Wij kronen U tot Heer van allen

Wij kronen U, U bent het waard
Wij kronen U, U bent het waard
Wij kronen U, U bent het waard
Wij kronen U tot Heer van allen

Wij kronen U tot Koning van glorie ...

Wij kronen U, U bent het waard ...
Waardig is het Lam ... 2x

Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.

Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijd.
U baant de weg van overwinning.

Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer.

Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

(Refrein)



Voor eeuwig is Uw heerschappij.

Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeévenaarde kracht ligt in Uw grote naam.
Jezus, Overwinnaar.

De duisternis licht op door U.

De duivel is door U verslagen.

Dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven.

De schepping knielt in diepst ontzag.

De hemel juicht voor onze Koning.

En de machten van de hel weten wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer!
(Refrein2x)

Naam boven alle namen (7x)

(Refrein)

Ongeévenaarde kracht ligt in Uw grote naam.
Jezus, Overwinnaar.

U bent Jezus, Overwinnaar.

U bent Jezus, Overwinnaar!

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Breek de hemelen open

Breek de hemelen open. Steek Uw vuur aan in ons hart.
Heilige Geest blijf stromen. Doordrenk het droge land.

(Refrein)
Kom als de regen, uit de hemel. O stort Uw Geest op ons.
Laat ons herleven. Geef Uw zegen. Schud ons wakker God.

Breek de hemelen open. Steek Uw vuur aan in ons hart.
Heilige Geest blijf stromen. Doordrenk het droge land. (Refrein 2x)

Laat Uw Koninkrijk hier op aarde zijn. 4x
(Refrein 2x)

Tot aan die dag



(Refrein)

Tot aan die dag, wil ik weten wie U bent,

wil ik leven dicht bij U, en mij geven in aanbidding.

Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt,

en Uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk.
Tot aan die dag!

Ooit komt er een dag, dat de hemel openbreekt

en de doden zullen opstaan.

Ooit komt er een dag, dat U terug komt op een wolk
en dat U kijkt met ogen, stralend als de zon.

Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad
waar geen pijn en geen verdriet is.

Ooit zal het zo zijn als we komen in die stad
dat de Vader onze tranen wist.

(Refrein)

Tot aan die dag, wil ik weten wie U bent,

wil ik leven dicht bij U, en mij geven in aanbidding.

Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt,

en Uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk.
Tot aan die dag!

Ik verlang zo naar de dag

dat ik neer kniel aan Uw voeten

en ik U mag herkennen aan Uw stem.
Als we samen hand in hand

het hemels paradijs betreden,

zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent.

(Refrein)
Tot aan die dag! (3x)
Eris een dag

Er is een dag, waar al wat leeft al lang op wacht

een dag van blijdschap, als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag, dan komt de Heer en haalt zijn bruid

die rein en stralend, opgaat in zijn heerlijkheid.



Er klinkt geschal wanneer de graven open gaan

en doden opstaan, voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid

de dood verzwolgen overwonnen voor altijd.

Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken

en Jezus kennen zoals Hij is, amen!

Nooit meer tranen, nooit meer pijn

want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen!

Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen is
maar wat beloofd is dat blijft in alle eeuwigheid
En als je lijdt weet dat het maar voor even is
Als Jezus terugkomt deel je in zijn heerlijkheid.

Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken

en Jezus kennen zoals Hij is, amen!

Nooit meer tranen, nooit meer pijn

want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen!

Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
2x

Nooit meer tranen, nooit meer pijn
want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen, amen!

Gebed

Schriftlezing: Mattheus 24:1-14

1 En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar
Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. 2 Jezus
antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet
¢én steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.

3 Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij
alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En
wat 1s het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?

4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. 5 Want
velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij
zullen velen misleiden. 6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen;
pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is
nog niet het einde.



7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk
tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke
ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn
nog maar een begin van de weeén. 9 Dan zullen zij u overleveren aan
verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van
Mijn Naam. 10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar
overleveren en elkaar haten. 11 En er zullen veel valse profeten opstaan en die
zullen er velen misleiden. 12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de
liefde van velen verkillen. 13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig
worden. 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt
worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Preek over het thema: Alles is onzeker... of toch niet?
Zingen: Houd vol

Wij zijn het volk van God,

wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,

er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

Het is een zegetocht

van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,

wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

(Refrein)

God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.

Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd

door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.

Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los. (Refrein 2x)



1 give you my heart

This is my desire, to honor You
Lord, with all my heart

I worship You

All T have within me

I give You praise

And all that I adore, 1s in You

Lord, I give You my heart
I give You my soul

I live for You alone

Every breath that I take
Every moment I'm awake
Lord, have Your way in me

This is my desire, to honor You
Lord, with all my heart

I worship You

All T have within me

I give You praise

All that I adore, 1s in You

Lord, I give You my heart
I give You my soul

I live for you alone

Every breath that I take
Every moment I'm awake
Lord, have Your way in me

Lord, I give You my heart
I give You my soul,

I live for You alone

Every breath that I take,
every moment I'm awake
Lord, have Your way in me
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Dankgebed

Dit is mijn verlangen: U prijzen,
Heer; met mijn hele hart

aanbid ik U.

Al wat binnen in mij is

verlangt naar U;

alles wat ik vinden wil, is in U.

Heer, ik geef U mijn hart,
ik geef U mijn ziel;

ik leef alleen voor U.
Leid de weg die ik ga

elk moment dat ik besta;
Heer, doe uw wil in mij.

Dit is mijn verlangen: U prijzen,
Heer; met mijn hele hart

aanbid ik U.

Al wat binnen in mij is

verlangt naar U;

alles wat ik vinden wil, is in U.

Heer, ik geef U mijn hart,
ik geef U mijn ziel;

ik leef alleen voor U.
Leid de weg die ik ga

elk moment dat ik besta;
Heer, doe uw wil in mij.

Heer, ik geef U mijn hart,
ik geef U mijn ziel;

ik leef alleen voor U.
Leid de weg die ik ga

elk moment dat ik besta;
Heer, doe uw wil in mij.



Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen (staande): De naam van Jezus

In geloof spreek 1k de naam van Jezus
over ieder hart en elk verstand.
In zijn aanwezigheid vinden wij vrede. Ik spreek Jezus.

In geloof spreek 1k de naam van Jezus
tot iedere verslaving breken zal.
In Hem is er hoop en echte vrijheid. Ik spreek Jezus.

(Refrein x2)

Uw naam geeft leven. Uw naam geneest ons.
Is vol van kracht. Breekt alle banden,
brandt in het duister, schijnt in de nacht.

In geloof spreek ik de naam de van Jezus
over alle onrust, alle angst.

Vrijheid voor wie worstelt met depressie.
Ik spreek Jezus.

(Refrein)

Roep Jezus van de daken, Jezus overal.
Jezus in het duister, dat de vijand buigen zal.
Over mijn familie

spreek ik de grote naam: Jezus. (x3)

(Refrein x2)

In geloof spreek 1k de naam van Jezus
over ieder hart en elk verstand.
In zijn aanwezigheid vinden wij vrede. Ik spreek Jezus.

Zegen

Na de dienst: Nog een rivier
1 Wij zijn een volk met een bestemming, 2 Toen we bij de oever kwamen,
maar al jaren onderweg. wachtte ons geen groots onthaal.
We begonnen ooit als slaven, We dachten net, we zijn er bijna,
en toen kwam God en deed ons recht. maar God zei: Nog niet helemaal.
De bevrijding was spektakel, Dus wij weer terug die woestijn in,
na tien plagen pas groen licht. om te sterven in het zand.
Onze voeten in de zandzee, En om kinderen te krijgen,
en de zon in ons gezicht. Kind'ren voor de overkant.
Nog één rivier, nog één rivier, nog ¢én Nog één rivier, nog €én rivier, nog één

rivier, en dan zijn we thuis. rivier, en dan zijn we thuis.

10



3 Veertig jaar moesten we lopen,
't was een levenslange tocht.
Ongze straf voor alle ruzie die,
we met God hadden gezocht.

En toen alles terugbetaald was,
ging het water aan de kant.

Was er tijd om thuis te komen,
in het onbekende land.

5 Want elke stap die brengt ons dichter,
bij de grote oversteek.

Iedereen gaat als het tijd is,

iedereen moet hier doorheen.

En bij elk afscheid op de oever,

loop ik met wie blijven terug.

Met de tranen in mijn ogen,

maar de hoop steeds in mijn rug.

Want ik weet.

4 Tk ben een man met een bestemming,
en al jaren onderweg.

Om me heen lopen de mensen,

aan wie ik mij heb gehecht.

Mijn woestijn kent stroken asfalt,
neonlichten en vertier.

Kijk ons leven of we God zijn,

tot we staan voor de rivier.

6 Nog é¢n rivier, nog één rivier, nog één
rivier, en dan ben ik thuis, dan ben ik thuis.
Nog één rivier, nog één rivier, nog één
rivier, en dan ben ik thuis, ben ik thuis.
Nog één rivier, nog é€én rivier, nog één
rivier, en dan ben ik thuis, ben ik thuis.
Nog één rivier, nog é€én rivier, nog één
rivier, en dan ben ik thuis.

Dan ben ik thuis.

Gebed
Er kan na de dienst met u of met jou gebeden worden. Achter in de kerk staat
ons pastorale team hiervoor klaar.

Jeugdpastoraat

Wij als jeugdpastoraat staan altijd klaar voor jongeren die om welke reden dan
ook behoefte hebben aan een luisterend oor. Dus zit je ergens mee en heb je
behoefte aan dat luisterend oor schroom dan niet om contact met ons op te
nemen! Op de website van de gemeente vind je meer informatie over wie wij
zijn en wat we doen! Je bent waardevol en geliefd bij Hem!

Een hartelijke groet,

Vanuit het jeugdpastoraat!

E-mailadres: jeugdpastoraat@hervormddirksland.nl
Telefoonnummer: 0653519762

Volgende jeugddiensten Difference:
22/3 W. Wiersma

10/5 M. van Heiningen

28/6 H.N. Visser

13/9 D. Hoolwerf

8/11 R. van Putten
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