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Z.O.Z. 

Hervormde Gemeente 

Dirksland 

  

 

Collecten 
Via de QR-code, Appostel app of overmaking. Graag collectedoel 
aangeven. 
Diaconie:        IBAN: NL17RABO0314100202 

Kerkvoogdij:  IBAN: NL67RABO0361328311 
De opbrengst van de zendingsbussen van het 1ste halfjaar is bestemd 
voor het GZB project  Hospice voor daklozen in Centraal Azië. Voor 
meer informatie: https://www.gzb.nl/projecten/centraal-azie-hospice-voor-daklozen 
 

Zieken - omzien naar elkaar  
Als gemeente mogen we elkaar dragen in gebed en liefde. Het leven kent 
momenten van vreugde en dankbaarheid, maar ook tijden van zorg en 
verdriet. Juist dan willen we omzien naar elkaar en elkaar bemoedigen met 
het vertrouwen dat God ons niet loslaat. We denken in het bijzonder aan 
broeders en zusters die ziek zijn:  
Alie van Nieuwaal (Burg. Overdorpstraat 50, 3244 XB Nieuwe-Tonge), zij is 
ernstig ziek en vorig weekend opgenomen in hospice Calando te 
Middelharnis. Jos Griekspoor (Deurloo 3, 3247 XG) wacht op de verdere 
onderzoeken n.a.v. de beroerte die hij heeft gehad. Trix Tanis 
(Mendelssohnstraat 4, 3247EG) is ernstig ziek. Ze heeft onderzoeken 
ondergaan en er komen er nog meer om te zien hoever er uitzaaiingen zijn. 
Wilma Brinkman (Kapoenstraat 4, 3247 BG) is dankbaar dat de operatie aan 
haar knie is geslaagd en bidt voor herstel; ze verblijft voor herstel tijdelijk in 
Spijkenisse (Ruwaard van Puttenweg 500, 2de etage, 3201 GZ). 
We wensen de genoemden, maar ook niet genoemden die ziek zijn, veel 
kracht toe en Zijn zegen en nabijheid. Laten we als gemeente onze naasten omringen met gebed, liefde en steun, in 
het vertrouwen dat God nabij is – in ziekte én in herstel. 
 

Overleden  
Zondag 18 januari 2026 is op 84-jarige leeftijd overleden mevr. Leentje Peeman-Vroegindeweij te Sommelsdijk. Zij 
was de (schoon)moeder van Jan en Monique Peeman (Halsjuk 15, 3245 DA Sommelsdijk) en Jaap en Corina 
Peeman (Essenlaan 34, 3247 GG). We condoleren hen van harte en wensen hen Gods zegen en troost. De 
begrafenis heeft afgelopen zaterdag plaatsgevonden. 
 

Verwerkingsboekje 
Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een verwerkingsboekje worden gebruikt, ze staan in de bakjes bij de 
kerkenraadsbanken. Als je hem nog niet gepakt hebt, loop gerust even naar voren. 
 

Koffiedrinken na de dienst  
Na de dienst wordt koffie geschonken in de Oude Bieb. Eenieder is daar van harte welkom om nog even als 
gemeente bij elkaar te zijn onder het genot van een kop koffie of thee.   
 

Hoi 18-plussers! 
We hopen zondagochtend na de dienst (vandaag) weer bij elkaar te komen! Zien we jullie na de dienst in onder de 
wiek? Neem gerust iemand mee voor koffie, koek en preekbespreking! 
 

Gebedskring  
Dinsdag 27 januari is er gebedskring in de consistoriekamer van 20.00 tot 21.00. Van harte welkom om mee te 
bidden. Eventuele gebedspunten kunnen worden doorgegeven aan: Tanny 0612864241 of Nely 0615830912.  
 

ALPHA cursus 
Vorige week woensdag is de ALPHA cursus van start gegaan. We zijn ontzettend dankbaar voor een grote groep 
van 12(!) deelnemers! De 1e avond was voor sommigen onwennig, sommigen spannend maar iedereen is vooral 
ook vol verwachting! Dank voor uw ondersteuning door gebed of door te koken voor deze groep! Blijft u bidden voor 
mooie gesprekken, verbinding, nieuwe inzichten en heling waar nodig? 
 

Workshop vogelvoeder 
Woensdag 28 januari is er van 13.30-16.00 uur een workshop vogelvoeder. De kosten bedragen € 20,00 inclusief 
koffie met iets lekkers. Opgeven kan bij Anet 0610796230. 
 

Collecten: 
1. Gevangenenzorg Nederland 
2. Kerk & Eredienst 
3. Pastoraat 
Zendingsbussen: GZB (Hospice) 
 

Morgendienst: 10:00 uur  
Ds. G.J.H. Vogel, Oosterland 
Bediening Heilig Doop 
 

Avonddienst: 18.00 uur  
Ds. J.T. de Koning, Barneveld 
Zingen: 
Ps. 108 : 2 
Ps.   27 : 3, 7 
Gz. 230 : 2,5 
Gz. 277 : 1,5 
Ps.   71 : 14, 17 
Ps.   89 : 3 
Schriftlezing: Matt.17:1-8 
 

Pastoraat 
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling. 
 

Eindredactie Zondagsbrief 
Johan van der Welle 
 

Email Zondagsbrief 
Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag  
15.00 uur via:  
zondagsbrief@hervormddirksland.nl 
 

Website www.hervormddirksland.nl 
 

 

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten 
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.   
 

https://www.gzb.nl/projecten/centraal-azie-hospice-voor-daklozen
mailto:zondagsbrief@hervormddirksland.nl
http://www.hervormddirksland.nl/


Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?! 

Teenz 
Vrijdagavond 6 februari hopen we te gaan schaatsen in Breda met alle tienerclubs van het eiland. Geef je uiterlijk 30 
januari op in de Teenz fun app! Meer info vind je daar ook! Tot dan! 
 

Keigave Voorjaarsdag 
Er staat weer iets leuks op de planning voor de kinderen van 4-12 jaar! D.V. woensdagmiddag 18 februari 
organiseren we de Keigave Voorjaarsdag in onder de wiek. En zoals iedere Keigave Dag zoeken we natuurlijk weer 
enthousiaste vrijwilligers om ons te helpen om deze altijd leuke middag te organiseren. Denk bijv. aan het 
begeleiden van een groepje kinderen, het uitleggen van een activiteit/spel of misschien bent u wel degene die een 
steentje wil bijdragen met het uitdelen van de limonade. Aanmelden als vrijwilliger doet u via 
keigaaf@hervormddirksland.nl of stuur een Whatsapp berichtje naar 06-38418420.  
 

Oproep aan de gemeente: Help mee voor Dabar op Camping Witte 
Vele jaren wordt in de zomer op Camping Witte in Ouddorp evangelisatie- en recreatiewerk gedaan door een 
Dabarteam. Ook dit jaar, van 8 t/m 22 augustus 2026, zal weer een team aanwezig zijn. Wij, als Hervormde 
Gemeente Dirksland, zijn gevraagd om in deze periode gastgemeente te zijn. Een camping bruist in de zomer van 
het leven. Jong en oud geniet van vakantie, ontspanning en tijd voor elkaar. Te midden van sportvelden, speeltuin 
en al die gezellige activiteiten mag de kerk niet ontbreken - juist voor wie niet (meer) vertrouwd is met geloof en 
kerk. Vakantie is voor veel mensen een tijd waarin vragen boven komen: over het leven, vreugde en verdriet, geloof 
en betekenis. De ervaring leert dat campinggasten gemakkelijk in gesprek gaan met de Dabarteamleden, juist door 
de anonimiteit en verbondenheid van het tijdelijke verblijf. Het Dabarteam organiseert in deze weken allerlei 
activiteiten: spel- en knutselmomenten voor kinderen; programma’s voor tieners; activiteiten voor gezinnen; 
sporttoernooien; crea-avonden of buitenspellen zoals levend stratego. Geen dag is hetzelfde! 
Maar… het Dabarteam kan dit niet alleen. Als gastgemeente ondersteunen wij hen, bijvoorbeeld bij grotere 
activiteiten, of door simpelweg aanwezig te zijn bij een avondsluiting. Onze evangelisatiecommissie kan dit niet in 
haar eentje dragen. Daarom doen wij een beroep op onze gemeente: Wie wil tussen 8 en 22 augustus 2026 
helpen het Dabarteam te ondersteunen? Al is het maar één middag of één avond: elke helpende hand betekent 
veel! Samen kunnen we als gemeente zichtbaar maken dat we achter dit werk staan. Wij zijn met velen in onze 
gemeente, dan moet het toch mogelijk zijn om het team in deze weken te omringen? Wat er precies nodig is, wordt 
binnenkort verder uitgewerkt. Voor nu stellen we slechts één vraag: Bent u of jij bereid om te helpen? Aanmelden 
kan t/m 7 februari bij: annegreetvanputten@hervormddirksland.nl of scriba@hervormddirksland.nl. Laat het 
Dabarteam niet alleen staan! We doen dit werk vanuit de opdracht die de Heere Jezus Zijn leerlingen gaf: “Ga dan 
heen, onderwijs al de volken… en zie, Ik ben met u, al de dagen.” (Mattheüs 28:19-20). Wanneer we ontdekken 
hoe groot Zijn liefde voor ons is, groeit ook het verlangen om die liefde te delen. En gelukkig hoeven we dit niet uit 
eigen kracht te doen: Gods Geest helpt ons daarbij. 
 

Voorbede en dankzegging  
Wilt u graag voorbede en/of dankzegging, neem dan vroegtijdig, uiterlijk op vrijdagavond, contact op met de 
wijkouderling 
 

Liederen in de morgendienst. 
In deze dienst is er een gedrukte orde van dienst. 
 

Liederen in de avonddienst. 
 

Gezang 230 
2. Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kinderen van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 
 

5. Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 

Gezang 277 
1. Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 

2. O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luisteren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 

mailto:annegreetvanputten@hervormddirksland.nl
mailto:scriba@hervormddirksland.nl

