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Collecten 
Via de QR-code, Appostel app of overmaking.  
Graag collectedoel aangeven. 
Diaconie:        IBAN: NL17RABO0314100202 
Kerkvoogdij:  IBAN: NL67RABO0361328311 
De opbrengst van de zendingsbussen van het 1ste 
halfjaar 2026 is bestemd voor het GZB project  Hospice 
voor daklozen in Centraal Azië. Voor meer informatie: 
https://www.gzb.nl/projecten/centraal-azie-hospice-voor-daklozen 
 

Omzien naar elkaar  
Als gemeente mogen we elkaar dragen in gebed en liefde. Het leven kent 
momenten van vreugde en dankbaarheid, maar ook tijden van zorg en 
verdriet. Juist dan willen we omzien naar elkaar en elkaar bemoedigen met 
het vertrouwen dat God ons niet loslaat. We denken in het bijzonder aan 
broeders en zusters die ziek zijn: Alie van Nieuwaal (Burg. Overdorpstraat 50, 
3244XB Nieuwe-Tonge), de chemobehandeling is gestopt omdat ze dat niet 
verdraagt; ze hoopt volgende week te horen dat wordt overgegaan naar 
immunotherapie en dat ze daar snel mee kan starten en dat dit mag 
aanslaan. Jos Griekspoor (Deurloo 3, 3247XG) heeft de uitslag gehad van de 
MRI; het blijkt dat hij geen gezwel in zijn hoofd heeft, maar dat het gevolg is 
van een beroerte. Hij moet verdere onderzoeken ondergaan. Wilma Brinkman 
(Kapoenstraat 4, 3247BG) wordt op 20 januari geopereerd i.v.m. een nieuwe 
knie; mevr. J.M. van Leeuwen-van der Eijk (Nieuw Rijsenburgh, Sommelsdijk) 
heeft een dubbele enkelbreuk en een longontsteking. Ze heeft veel pijn. Het 
herstel bij de 11-jarige Amber Kalle (Margrietlaan 2, 3247AJ) gaat langzaam; 
afgelopen vrijdag is ze een uurtje naar school geweest. Elsbeth Meijer 
(Julianaweg 64, 3248 AN Melissant) heeft een hernia en wordt dinsdag 20 
januari hieraan geopereerd. We wensen de genoemden, maar ook niet genoemden die ziek zijn, veel kracht toe en 
Zijn zegen en nabijheid. Laten we als gemeente onze naasten omringen met gebed, liefde en steun, in het 
vertrouwen dat God nabij is – in ziekte én in herstel. “Draag elkaars lasten, zo vervult u de wet van Christus.” 
(Galaten 6:2).  
 

Overleden  
Dinsdag 13 januari is Arendje Nieuwland-Mackloet overleden op de leeftijd van 95 jaar. Sinds 12 oktober 2002 was 
zij weduwe van Wim Nieuwland. Zij woonde laatst in Woonzorgcomplex Bestenwaerd. De afscheidsdienst vindt 
plaatst op dinsdag 20 januari in onder de wiek en begint om 13.00 uur. Aansluitend is de begrafenis op de algemene 
begraafplaats aan de Staakweg. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in onder de wiek. 
 

Geboorte  
Dankbaar en blij zijn Daniël en Inge Besuijen-Geuze (Emmalaan 1, 3241GH Middelharnis) met de geboorte van 
Thom Jacob Niels Besuijen. We feliciteren hen met deze geboorte en wensen hen Gods zegen in de opvoeding.  
 

Jubileum  
Vandaag, 18 januari, mogen Rinus en Marleen van Rossum (Essenlaan 104, 3247GG) met hun kinderen gedenken 
dat ze 12,5 jaar getrouwd zijn. We feliciteren hen van harte en wensen ze Gods zegen over nog vele jaren samen. 
 

Beroepingscommissie 
Uit de door de gemeente ingediende namen heeft de commissie een shortlist gemaakt. Met twee predikanten zijn in 
de afgelopen weken gesprekken gevoerd. Dit heeft helaas niet geleid tot het uitbrengen van een concreet beroep. 
Als commissie gaan we binnenkort weer verder met de hulp van onze hemelse Vader die op Zijn tijd een predikant 
voor onze gemeente zal sturen. 
 

Koffiedrinken na de dienst  
Na de dienst wordt koffie geschonken in de Oude Bieb. Eenieder is daar van harte welkom om nog even als 
gemeente bij elkaar te zijn onder het genot van een kop koffie of thee.   
 

Voorbede en dankzegging  
Wilt u graag voorbede en/of dankzegging, neem dan vroegtijdig, uiterlijk op vrijdagavond, contact op met de 
wijkouderling. 
 

Collecten: 
1. HGJB 
2. Kerk & Eredienst 
3. Jeugdwerk 
Zendingsbussen: GZB (Hospice) 
 
Morgendienst: 10.00 uur  
Prop. M.A.H. Rolfes, Oud Beijerland 
Zingen: 
Ps. 136 : 1 
Ps.   36 : 2 
Gz. 451 : 1,2 
KL 
Ps.   62 : 1,5 
Ps. 145 : 3,6 
Gz. 520 : 1,2,3,4,5 Opw 
Schriftlezing: Joh.1:52-2:11 
 
Avonddienst: 18.00 uur  
Ds. J. het Lam, Wezep 
Jeugddienst 
 
Pastoraat 
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling. 
 
Eindredactie Zondagsbrief 
Johan van der Welle 
 
Email Zondagsbrief 
Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag  
15.00 uur via:  
zondagsbrief@hervormddirksland.nl 
 
Website www.hervormddirksland.nl 
 

 

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten 
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.   
 

https://www.gzb.nl/projecten/centraal-azie-hospice-voor-daklozen
mailto:zondagsbrief@hervormddirksland.nl
http://www.hervormddirksland.nl/


Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen! 
 

Jeugddienst 
Vanavond is er weer een jeugddienst. Thema is deze keer; Alles is onzeker...of toch niet? Voorganger is ds. J. het 
Lam, de muziek wordt verzorgd door Difference. Wees welkom allemaal! 
 

Seniorenmiddag 
De geplande seniorenmiddag van dinsdag 20 januari kan helaas geen doorgang vinden vanwege een rouwdienst in 
onder de wiek. De spreker, ds. P.B. de Groot, hoopt op een later moment in het jaar alsnog te komen. Deze middag 
kon je ook opgeven voor de winterse maaltijd op 17 februari. Dit kan nu telefonisch bij Alie 0624343033; Katie 
0625189090 of Jannie 603240. Ook als u nog niet eerder kwam bent u van harte uitgenodigd. 
 

Gebedssamenkomst 
Op woensdag 21 januari is er een gebedssamenkomst in de kerk met en voor zieken en anderen die gebed nodig 
hebben. Schroom niet om te komen. De kerk gaat open om 19.15 uur en we beginnen om 19.30 uur. Ook mensen 
die vanuit de bank mee willen bidden zijn welkom. 
 

Workshop vogelvoeder 
Woensdag 28 januari is er van 13.30-16.00 uur een workshop vogelvoeder. De kosten bedragen € 20,00 inclusief 
koffie met iets lekkers. Opgeven kan bij Anet 0610796230. 
 

Meetpoint 
Inmiddels zijn alle data voor dit meetpoint-seizoen bekend. Zet de volgende data in je agenda en mis zo niks! 
Zaterdag 24 januari (zie de groepsapp voor meer info), zondag 8 februari, zondag 1 maart, zaterdag 21 maart, 
zondag 12 april, zaterdag 9 mei en zondag 14 juni afsluiting (let op: in de middag!). Als je dit seizoen nog aan wilt 
sluiten bij meetpoint ben je meer dan welkom! Ook kunnen we je nog toevoegen in de groepsapp als je dat wilt. Doe 
dan een berichtje naar 0625562377. 
 

Verwerkingsboekje 
Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een verwerkingsboekje worden gebruikt, ze staan in de bakjes bij de 
kerkenraadsbanken. Als je hem nog niet gepakt hebt, loop gerust even naar voren.  
 

Liederen in de morgendienst 
 

Gezang 451                  Kinderlied 
1. Leer ons uit geloof te leven, 
Heer, ons hart aan U te geven, 
rustend op geen ander woord 
dan vanuit uw Woord gehoord. 
Leer ons steeds op U te bouwen, 
door uw Geest U te vertrouwen, 
elke dag de weg te gaan 
achter Jezus Christus aan. 

2. Leer ons uit de hoop te leven, 
met het hoofd omhoog geheven 
uitziend naar de komst van Hem, 
lettend op zijn woord en stem. 
Leer ons tegen zonden strijden 
en aan U ons leven wijden 
in gezin en maatschappij, 
werk en kerk, getrouw als Hij. 

'k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer mijn God, 
want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en 'k weet: 
Hij is mij steeds nabij. 

 

Gezang 520 
1. Wees mijn verlangen, o Heer van 
mijn hart, leer mij U kennen in 
vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn 
gericht; wakend of slapend, vervuld 
van uw licht. 
 

4. Wat baat mij rijkdom of eer van 
een mens: 
bij U te wonen is al wat ik wens, 
met als beloning dat ik op U lijk; 
Hemelse Koning, pas dan ben ik 
rijk. 
 
 

2. Geef mij uw wijsheid,  
uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als uw kind 
dat in uw armen geborgenheid  
vindt. 
 

5. Hemelse Koning, die het kwaad 
overwon, als ik daar kom in het licht 
van uw zon, stralend van vreugde, 
getooid als een bruid, gaat mijn 
verlangen nog meer naar U uit. 
Stralend van vreugde, getooid als 
een bruid, gaat mijn verlangen nog 
meer naar U uit. 

3. Geef mij uw schild en uw zwaard 
in de strijd, maak mij tot machtige 
daden bereid. Wees als een burcht, 
als een toren van kracht, 
wijs mij omhoog waar uw liefde mij 
wacht. 

 
Liederen in de avonddienst 
In deze dienst is er een jeugddienst met als thema: Alles is onzeker...of toch niet? 
Voorganger is ds. J. het Lam en Difference verzorgt de muziek. Wees welkom allemaal! 
 
 
 


