
           Dirksland, 11 januari 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weet je nog het Kerstfeest, daar vierden we dat het kindje Jezus werd 

geboren. Vanmorgen horen we over het opgroeien van Jezus. Lees Lucas 2 

vers 40 maar eens. Ontcijfer het geheimschrift en maak zo de zin af: 

Jezus groeide op……………. 

 

 A b c d e f g h i j k l m n 
           ⚫  ◼ 

              
O p q r s t s t u v w x y z 
  ❑  ⬧ ⧫ ⬧ ⧫ ◆ ❖     

 

  ⬧⧫ ◼  ⬧⧫  

____       ______   ________   ___   ___     ________ 

❖❖◆⚫ ⧫ ⬧ ◼ ⧫  

____________   _____   ____________   ___    ______  ___ 

◼ ❖◼    ◆⬧⧫⧫ 

___________    ____     _____   ___     _____   __________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesaja 50 wijst profetisch vooruit naar Jezus. Diezelfde Heilige Geest die in 

Jezus’ leven werkte, wil ons ook helpen om te groeien, te luisteren en 

vertrouwen. 

Teken jezelf hieronder maar. En waar je, net zoals Jezus deed, in mag 

groeien. 

  

 

 

 

 

 

 

Jezus had een weg van groei: leren, luisteren en stap voor stap volwassen 

worden, gedragen door de nabijheid van God en de werking van de Heilige 

Geest. 

Kun je de platen hieronder met de gebeurtenissen van Jezus’ leven in de 

goede volgorde zetten? Zet er de cijfers 1 t/m 6 bij.  

                                                       

      verzoeking van Jezus        Jezus voor het eerst           de doop van Jezus 

     in de tempel            

                                                                     

geboorte Jezus       Jezus in de tempel      Jezus als 12-jarige 

                       de tempelreiniging       in de tempel 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus heeft veel mooie eigenschappen. Hieronder staan er een aantal, alleen 

mist de onderkant van de woorden. Teken de onderkant van de woorden, 

zodat je de woorden goed kunt lezen. 

 

Opdracht: Kies één van de eigenschappen van Jezus die jij graag in jouw 

leven terug wilt laten zien.  

Ik kies………………………………….. 

Dit kies ik, omdat 

o ik dit een lastige eigenschap vind en mee wil oefenen. 

o ik dit een mooie eigenschap vind. 

o dit helpt om anderen een stukje van Jezus in mijn leven te laten zien. 

 

o ………………………………………….…………………………. 

Hoe helpt God jou als je het moeilijk hebt? 

o Hij helpt mij om de juiste keuzes te maken. 

o Hij geeft mij een vriend of vriendin die mij helpt. 

o Hij laat mij merken dat ik er niet alleen voor sta.        

                

o …………………………………………………………………… 

 

o ……………………………………………………………………. 

 

 

 



 


