Hervormde Gemeente

Dirksland

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Collecten

Via de QR-code, Appostel app of overmaking. Graag collectedoel E{fﬁ -0
aangeven. o -:33@; %-?3‘
Diaconie: IBAN: NL17RAB00314100202 3

Kerkvoogdij: IBAN: NL67RAB00361328311

De opbrengst van de zendingsbussen van het 29 halfjaar 2025 is
bestemd voor het IZB-project “geloven in Mathenesse. Kijk ook eens
op: www.izb.nl/project/76/Geloven-in-Mathenesse

Collectedoel zendingsbussen bij de uitgang.

De opbrengst van de zendingsbussen van het 15t halfjaar 2026 is
bestemd voor het GZB project Hospice voor daklozen in Centraal
Azié

Waarom is dit project nodig?

Daklozen leven vaak aan de rand van de samenleving. De meeste
daklozen zijn op straat beland doordat ze geen werk konden vinden of
doordat ze door een heftige gebeurtenis in hun leven de weg zijn kwijt
geraakt.

Hun situatie is schrijnend, vooral in de winter wanneer de
temperaturen tot ver onder nul dalen. Daklozen hebben weinig of
geen toegang tot (goede) zorg, zowel tijldens hun leven en richting
hun laatste levensfase. Veel daklozen sterven op straat.

Wat houdt het project in?

Al meer dan 10 jaar is er een dagcentrum waar daklozen drie dagen
in de week terecht kunnen voor een warme maaltijd, medische zorg,
een warme douche, warme kleding en evt. een knipbeurt. Het is een
plek waar daklozen zich veilig voelen, waar er naar hen geluisterd
wordt en waar ze hoop en hulp krijgen. Onlangs is er ook een hospice
geopend waar plaats is voor vijf of zes daklozen die terminaal zijn. Zo
hoeven daklozen niet zonder liefde en zorg op straat te sterven en
krijgen zij een waardig levenseinde.
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Collecten oudjaar:

1. Studiefonds GB

2. Kerk & Eredienst

3. Pastoraat

Zendingsbussen: 1ZB (Mathenesse)

Collecten nieuwjaar:
1. Leerstoelfonds GB
2. Kerk & Eredienst

3. Pastoraat
Zendingsbussen: GZB

Avonddienst: 19:15 uur

Ds. J.J. van Holten, Stad a/h Haringvliet
Zingen:

Gz.353:14,5

Ps. 102: 15

Ps. 27:7

Ps. 1
Gz. 57
Ps. 90:8

Schriftlezing: Lukas 13:1-9

Ochtenddienst: 10.00 uur
Ds. F.J.M. van Veldhuizen
Zingen:

Ps. 65:3

Ps. 91:1,7
Gz.442:1,2,3,4

KL

Ps. 96:1,2,5

Ps. 97:6,7
Schriftlezing: Luk.2:36-40

Pastoraat
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling.

01,2
01,3

Eindredactie Zondagsbrief
Johan van der Welle

Email Zondagsbrief

Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag
15.00 uur via:
zondagsbrief@hervormddirksland.nl

Website www.hervormddirksland.nl

Vanaf 2026 willen we, bij voldoende aanmeldingen, een huiskring starten vanuit het verlangen om een
plek te creéren waarin we buiten de zondagse diensten om een gemeenschap te vormen. Het idee is dat
we samen optrekken, kunnen praten over ons geloof, onze worstelingen, er voor elkaar zijn, met elkaar
bidden en Hem aanbidden. We zullen iedere 3 a 4 weken om de beurt bij elkaar thuis samenkomen.
Degene die zijn of haar huis open stelt verzorgt ook de avond zodat we met elkaar en ieder op zijn/haar
eigen manier zorgdragen voor een mooie invulling van de avonden. Naast een inhoudelijk gedeelte willen
we ook tijd en ruimte maken voor ontmoeting, een spel, een hapje en een drankje. Een mooie mix van
diepgang, puurheid en gezelligheid vanuit een onderlinge vertrouwensband. De huiskring is gericht op de
leeftijdscategorie 30-40 jaar maar dit is slechts een richtlijn. Zou jij graag onderdeel willen zijn van deze
huiskring of wil je meer informatie? Meld je dan bij Robert en Suzan van Gurp 0634774783.
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Bij de liturgische schikking: Oud en Nieuw
“Gij, die de tijd in handen houdt”

De ronde vorm van de boomschijf verwijst naar het rad van de tijd. (uren dagen maanden vliegen als een
schaduw heen). De Jaarringen in de boomschijf staan symbool voor Gods trouw. De witte lelies als
symbool voor het nieuwe jaar dat nog wit en rein voor ons ligt. Het grote blad van de vingerplant verwijst
naar Gods hand, waarover gezongen wordt in een lied van Jochen Klepper. “Gij die de tijd in handen
houdt” We willen denken aan de zegeningen die we ervaren hebben in het jaar dat achter ons ligt en
daarvoor God dankzeggen. Maar ook aan de moeilijke momenten waar we Gods nabijheid konden voelen.
Zo mogen we vol vertrouwen weer het nieuwe jaar ingaan, in een gelovig weten: DE VADER IS TROUW!

Liederen in de avonddienst van oudjaar.
Gezang 353

1. O God, die droeg ons voorgeslacht

in nacht en stormgebruis,

bewijs ook ons uw trouw en macht,

wees eeuwig ons tehuis!

5. De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;

ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

Gezang 57

1. O Vader, die de landman zijt,

die zelf uw wijngaard toebereidt,

doe ons als goede vruchten groeien;
maak wilde ranken klein en kort,

neem weg wat dood is en verdord,

kom om wat vrucht draagt te besnoeien-
Landman, ga heden door uw hof

en laat ons bloeien tot uw lof!

Liederen in de morgendienst van nieuwjaar.

Gezang 442

1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.

Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,

één en al vuur en liefd' en majesteit.

Kinderlied

1. Vertel het aan de mensen,
wie liefde heeft: Jezus!
Vertel het aan de mensen,
wie vrede geeft: Jezus!
Vertel het aan de mensen,
dat Jezus leeft,

vertel het aan de mensen.

4. En duizend jaar gaan als de dag
van gistren voor U heen,

een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.

3. O Geest, van wie de oogst zal zijn,
de druiven en de zoete wijn,

doe mij omhoog, naar boven groeien;
want deze wijnstok die mij draagt,
het groene hout dat God behaagt,
doet alom liefde openbloeien-

Gij landman, die de vruchten leest,
pluk zelf de vruchten van de Geest!

2. Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen
neer.

Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden

al uwe englen, onvolprezen Heer.

4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

2. Want iedereen moet weten
wie liefde heeft: Jezus!

Want iedereen moet weten
wie vrede geeft: Jezus!

Want iedereen moet weten
dat Jezus leeft,

want iedereen moet 't weten.

Vergeet a.u.b. niet de jaarwisselingsbrief mee naar huis te nemen en morgenochtend weer mee te brengen?!



