
              Dirksland, 28 december 2025 

Welkom in de kerk! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troost en verwachting 

Lukas 2: 25 – 35  



Welkom! 

Fijn dat je er weer bent! Vandaag gaat het over Simeon en over 

hoop en verwachting. Simeon moest heel lang wachten tot hij 

het Kind in de tempel zag. Waar heb jij wel eens lang op 

gewacht? __________________________________________ 

We zingen straks ‘Als je veel van iemand houdt geef je ’t 

mooiste wat je hebt’. Zou jij ook het mooiste wat je hebt aan 

iemand geven? Wat zou je geven?_______________________ 

We hebben de afgelopen dagen kerst gevierd en gehoord over 

de geboorte van Jezus. Dit Kind brengt ons troost, ook als het 

moeilijk is in de wereld om ons heen. Waar denk jij aan bij de 

troost die het Kind ons brengt? _________________________ 

Simeon verwachtte de vertroosting van Israël – Kun jij deze zin vinden 
in het doolhof?  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun jij de rebus oplossen en antwoord geven op de vraag? 

 

 

 

 

Oplossing van de rebus: 

_  _  _    _  _  _  _  _  _  _  _     _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _  _     _  _  _  _    _  _  _? 

Antwoord op de vraag: 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 


