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Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 90 : 1 en 2

1

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.

Wij mogen bouwen op de vaste grond

van uw beloften en van uw verbond.

Nog eer de bergen uit de baaierd stegen,

de aarde en de zee gestalte kregen,

nog eer uw scheppend woord aan alle leven
een wereld om te wonen heeft gegeven,
God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt,

van eeuwigheid en tot in eeuwigheid.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 116 : 1,2 en 3

1

God heb ik lief, want die getrouwe HEER’

hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem al mijn dagen.
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Ik lag gekneld in banden van den dood,

daar d’ angst der hel mij allen troost deed missen;
ik was benauwd, omringd door droefenissen;
maar riep den HEER’ dus aan in al mijn nood:

"Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!"
Toen hoorde God, Hij is mijn liefde waardig.
De HEER is groot, genadig en rechtvaardig,

en onze God ontfermt Zich op 't gebed.

Geloofsbelijdenis (staande)



Zingen (staande): Psalm 48 : 6

6 Want deze God 1s onze God,
Hij is ons deel, ons zalig lot,
door tijd noch eeuwigheid te scheiden;
ter dood toe zal Hij ons geleiden.

Gebed
Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 4:13 — 5:11

13 Maar 1k wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die
ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop
hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook
God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.
15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen
overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen
voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een
aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die
in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die
overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een
ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet
nodig dat men u schrijft. 2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere
komt als een dief in de nacht. 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en
veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de
barensweeén een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

4 Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou
overvallen. 5 U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij
zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. 6 Laten wij dan niet,
evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. 7 Want
z1j die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken.

8 Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas
van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. 9 Want God
heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door
onze Heere Jezus Christus, 10 Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij
waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven. 11 Bemoedig elkaar
daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.



Zingen kinderlied: OTH 441

Elk oog zal Hem zien als Hij komt
op de wolken, op de wolken.

Elk oog zal Hem zien als Hij komt
met macht en majesteit.

(Refrein)

Halleluja, zingt de Here een nieuw lied.
Hij is bij ons, Hij is bij ons.

Halleluja, zingt de Here een nieuw lied.
Hij is bij ons voor altijd.

Hij brengt al zijn kinderen thuis
op de wolken, op de wolken.
Hij brengt al zijn kinderen thuis
met macht en majesteit.

(Refrein)

Na het zingen gaan de kinderen naar de kindernevendienst

Prediking: Bemoedig elkaar, juist op een dag als vandaag

Zingen: Weerklank 504 : 1,2 en 3

1 Droog met uw wind mijn tranen
en deel in mijn verdriet.

Heer, leid mijn pijn in banen,
waar U uw troost gebiedt.

Soms kan ik niet meer huilen

zo groot 1s het gemis.

Laat mij dan bij U schuilen,

waar dit te dragen is.

3 Eens droogt U al de tranen;
voorbij is dan verdriet.

En God zal ons dan manen

tot vreugde in ons lied.

Daar zal geen dood, geen rouw zijn,
geen moeite en geen pijn.

Het tranenbrood zal op zijn,

de tranen zijn voorbij.

2 Heer, U kent mij van binnen,
de breuk door heel mijn hart.
Wat moet ik nu beginnen,
waarheen met al die smart?
Doe in uw kruik mijn tranen,
bewaar de zware tijd.

En wil mij dan bepalen

bij licht en eeuwigheid.



De mensen die we missen
Gezang 212

God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede.
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd.

God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag.

Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel.

God, U bent de Vader van de mensen in ons hart.

Troost ons Heer, wees ons nabij.

Laat ons in uw armen vrede vinden.

Draag ons Heer en koester ons

als we denken aan de mensen die we missen.

God, U kent de namen van de mensen die we missen.
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.

We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen.
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd.

Troost ons Heer, wees ons nabij.

Laat ons in uw armen vrede vinden.

Draag ons Heer en koester ons

als we denken aan de mensen die we missen.

Wie huilt er onze tranen?
Christus, Hij alleen!

Wie draagt ons door de dagen?
Christus, Hij alleen!

Wie heeft ons leed gedragen?
Wie heeft de dood verslagen?
Wie brengt ons weer samen?
Christus, Hij alleen!

Troost ons Heer, wees ons nabij.

Laat ons in uw armen vrede vinden.

Draag ons Heer en koester ons

als we denken aan de mensen die we missen.



We noemen de namen van hen die ons voorgingen

Willy Mijs-van Rossum, overleden op 16-12-2024, in de leeftijd van 78 jaar.
Maatje de Jong-Heerschap, overleden op 04-01-2025, in de leeftijd van 89 jaar.
Maria van der Wende, overleden op 06-01-2025, in de leeftijd van 66 jaar.
Clara Smit-Sandifort, overleden op 04-02-2025, in de leeftijd van 94 jaar.
Jozina Pieternella Stolk-Noteboom, overleden op 09-02-2025, in de leeftijd van
79 jaar.

Wouter van den Bos, overleden op 09-03-2025, in de leeftijd van 91 jaar.
Marinus Smits, overleden op 04-04-2025, in de leeftijd van 67 jaar.

Maria Los-Grootenboer, overleden op 18-04-2025, in de leeftijd van 77 jaar.
Gerard Jongejan, overleden op 01-05-2025, in de leeftijd van 94 jaar.
Leendert Willem van Bruinisse, overleden op 19-05-2025, in de leeftijd van 74
jaar.

Tijsje Adriana Markus-Kievit, overleden op 22-05-2025, in de leeftijd van 82
jaar.

Leendert Bart van ’t Hof, overleden op 23-05-2025, in de leeftijd van 83 jaar.
Machiel van Broekhoven, overleden op 02-06-2025, in de leeftijd van 91 jaar.
Pieter van Heest, overleden op 21-06-2025, in de leeftijd van 76 jaar.

Dirkje Teuna Joppe-van Nieuwenhuijzen, overleden op 23-06-2025, in de
leeftijd van 88 jaar.

Aren Simon de Man, overleden op 24-06-2025, in de leeftijd van 27 jaar.
Maria in ’t Veld-Woudenberg, overleden op 18-07-2025, in de leeftijd van 93
jaar.

Lourens Sacharias van der Baan, overleden op 22-07-2025, in de leeftijd van
83 jaar.

Cornelis Huizer, overleden op 27-07-2025, in de leeftijd van 78 jaar.

Maria ‘t Jonk-Grinwis, overleden op 27-07-2025, in de leeftijd van 71 jaar.
Pieter Jan van Loo, overleden op 06-08-2025, in de leeftijd van 92 jaar.

Maria Annie de Munck-Vink, overleden op 06-08-2025, in de leeftijd van 65
jaar.

Jan Willemsen, overleden op 08-08-2025, in de leeftijd van 82 jaar.

Pieter Wolfert, overleden op 24-08-2025, in de leeftijd van 84 jaar.

Eugenie Jacoba Swillens, overleden op 30-08-2025, in de leeftijd van 94 jaar.
Elizabeth van Driel-Looij, overleden op 30-08-2025, in de leeftijd van 93 jaar.
Kaatje Stolk-Klepper, overleden op 08-09-2025, in de leeftijd van 90 jaar.
Adriana Lena van Es-Warnaer, overleden op 09-09-2025, in de leeftijd van 89
jaar.



Stilte

Zingen: Psalm 103 : 6 en 5

6

De mens is aan het sterven prijs gegeven,
gelijk het gras kortstondig is zijn leven,

en als een bloem die naar de zon zich keert,
maar die ten prooi valt aan de barre winden,
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden.
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.

Zoals een vader liefdevol zijn armen

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,

Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

Gebed
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Zingen (staande): Lied 152

Wanneer komt de dag? Wanneer, o God,
zal de nacht voorgoed ten einde zijn?
Komt de tijd dat alles anders wordt,

er geen tranen en geen rouw meer zijn?

Iedereen zal zien hoe Jezus komt

op de wolken met bazuingeschal.

Vol van luister, stralend als de zon;
Heer, hoe lang nog voor U komen zal?

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!

Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
Dan kniel ik neer,

voor U mijn Heer.

Jezus, wacht toch niet langer, kom!



Heer, wij zien met groot verlangen uit
naar het eeuwig koninkrijk van God.
Waar uw kerk zal stralen als uw bruid;
met haar bruidegom verenigd wordt.

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!

Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
Dan kniel ik neer,

voor U mijn Heer.

Jezus, wacht toch niet langer, kom!

Hef je handen op en kijk omhoog.

Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag,
met een brandend hart vervuld van hoop.
Jezus komt. Er is een nieuwe dag!

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!

Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
Dan kniel ik neer,

voor U mijn Heer.

Jezus, wacht toch niet langer, kom!

Niets is beter dan bij U te zijn.

Wat een vreugde om te leven zonder pijn.
Dan kniel ik neer,

voor U mijn Heer.

Jezus, wacht toch niet langer, kom!
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

Zegen



