Hervormde Gemeente

Dirksland

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten

online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe. Collecten:
1. St. Messias bel. Joden
Collecten 2. Kerk & Eredienst
Via de QR-code, Appostel app of overmaking. Graag collectedoel 3. Jeugdwerk

Zendingsbussen: 1ZB (Mathenesse)
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Diaconie: IBAN: NL17RAB0O0314100202 Morgendienst: 10:00 uur

Kerkvoogdij: IBAN: NL67RAB0O0361328311 E&.:' 5, o ey Prop. H Russcher, H.I. Ambacht
De opbrengst van de zendingsbussen van het 2% halfjaar 2025 is Hrg_u.-ﬂ%:, Zingen:
bestemd voor het 1ZB-project “geloven in Mathenesse. Kijk ook eens [ Sz'i"u R AR SSZ 11322 '113
op: www.izb.nl/project/76/Geloven-in-Mathenesse Ps. 119 : 47,50 WK
Zieken We denken in het bijzonder aan broeders en zusters die ziek zijn. Alie van Gz.413:1,2,3,4 ELB
Nieuwaal (Burg. Overdorpstraat 50, 3244XB Nieuwe-Tonge); Ronald van Herk KL
(Tramweg 21, 3247CA) en Nel Jongeneel (Finlandplein 6, 3244AE Nieuwe-Tonge). Gz. 264:1,2,3,4,5
We wensen Alie, Ronald en Nel veel kracht toe en Zijn zegen en nabijheid. Ps. 27:7
Jos Griekspoor (Deurloo 3, 3247XG) heeft in de afgelopen week vernomen dat hij Schriftlezing: Fil.1:1-25
een gezwel in zijn hoofd heeft. Een behandelingsplan wordt opgemaakt om deze Avonddienst: 18.00 uur
aandoening te bestrijden. Een grote tegenvaller voor hem en zijn vrouw. We Ds. H.N. Visser, Amsterdam
wensen hen kracht en Gods nabijheid toe. Zingen:
Overleden Zondag 30 november 2025 is Gretha Catharina Felsbourg-Troost in de Gz. 103 :1
leeftijd van 90 jaar overleden. Sinds 28 november 2021 was Greet weduwe van Ps. 43 : 45
. . . . Gz.113:1,2,4
Huibrecht Willem Felsbourg. Ze woonde laatst in Bestenwaerd. De begrafenis heeft, Ps. 89:78NB
na een rouwdienst in de kerk, plaatsgevonden op donderdag 4 december. Ps. 100 : 3:4
Woensdag 3 december 2025 is Dirk Leeflang, echtgenoot van Rija Kersten, op 97- Gz.460:1,2,3
jarige leeftijd overleden. Hij woonde Bromelia 1, 3247DE. Maandag 8 december zal Schriftlezing: Jes.61:1-11

na een rouwdienst in deze kerk, aanvang 13:00 uur, de begrafenis plaatsvinden op

de begraafplaats aan de Kapoenstraat. Vrijdag 5 december 2025 is overleden Leendert Koese, echtgenoot van Neeltje Koese-
Klink, in de leeftijd van 83 jaar. Hij woonde Eikenlaan 16, 3247GK. De begrafenis vindt plaats in besloten kring na een
rouwdienst in ‘onder de wiek’ op woensdag 10 december. We condoleren allen en wensen hen sterkte, kracht en troost toe.
Jubileum Piet en Jenny Kaslander (Tuinstraat 36, 3247 CC) waren op 5 december 45 jaar getrouwd. Naast het verdriet van
gemis zijn ze dankbaar voor deze periode van samenzijn. We feliciteren hen van harte en wensen ze Gods zegen toe voor nog
vele jaren samen.

Agenda Woensdag 10 december aanvang 19:30 uur vindt de verkiezingen plaats voor de 2 vacatures van ouderling. We
roepen hierbij de belijdende leden op om deze avond aanwezig te zijn. Eventuele machtigingen zijn via de website van de kerk
te downloaden. Zaterdag 13 december is in de SVIK een winter-/kerstmarkt waar in samenwerking met de SVIK een aantal
kramen door de faircommissie worden bemand. Bij de faircommissie kunt u de bestelde kaas-noten-advocaat, kerstmanden en
kerststukjes ophalen. Vandaag is de laatste dag dat u uw bestelling kunt plaatsen, er liggen nog formulieren.

Voortgang beroepingswerk In de afgelopen weken hebben we opnieuw contact gehad met enkele predikanten. Helaas
hebben zij aangegeven geen beroep te willen overwegen. Tijdens onze vergadering is een nieuwe lijst samengesteld. Het
verlangen is om begin januari 2026 met één of meerdere van hen in gesprek te gaan. Wilt u het beroepingswerk blijven
meenemen in uw gebeden? We blijven erop vertrouwen dat de Heere ons leidt in dit proces.

Bij de schikking: De verbinding tussen hemel en aarde wordt gevormd door het gedroogde bananenblad. Het blad heeft een
mooie gebogen vorm die aan 1 kant open is. De bovenkant loopt uit in een punt. Met deze vorm symboliseren we de verbinding
tussen hemel en aarde. De onderkant van het blad loopt uit in een komvorm. Deze vorm staat voor de ontvankelijke houding
voor Gods Geest van de mensen waar deze adventstijd over verhaalt. Maria voelt zich aangeraakt door Gods liefde, neemt
dankbaar en vol vertrouwen haar plaats in in Gods plan. De witte bloem staat voor de zuiverheid van Maria en de rode bloem
als symbool voor het ontvangen van Gods Geest. De hemel raakt de aarde waar harten worden geopend door het wonder van
God, altijd weer raakt de hemel de aarde. God kom met Uw Geest, open ons voor Uw aanwezigheid.

16PLUS catechisatie Hallo 16 plussers, graag nodig ik jullie weer uit voor de 16PLUS catechisatie op a.s. dinsdag avond 9
december van 20.00 tot 21.00 uur op de zolder van ‘onder de wiek’. Neem gerust je vrienden mee!!

Vrijwilligers gezocht voor Top of de wiek! Vanuit de tieners is er veel behoefte aan een chill-plek, om de week op
vrijdagavond waar gezellig samen wat gedronken, gegeten, gechilled en gekletst kan worden. Een avond op de zolder van
“onder de wiek” van 19.30 tot 21.30 uur ongeveer. Daarom zijn we op zoek naar twee vrijwilligers per avond. Wil jij er zijn voor
de jongeren? Geef je dan op via: edwinvanleeuwen@hervormddirksland.nl

Schoenendoosactie: We willen je bedanken voor het inleveren van de mooi versierde en gevulde dozen, of met een bijdragen
aan de actie. We konden weer een mooi aantal van 66 dozen wegbrengen. Daar worden dus weer heel wat kindjes blij gemaakt
met een doos. Doet u volgend jaar ook weer mee?

Kerstpostactie 2024 Deze wordt gehouden in week 51. Inleveren kan op maandag 15 december van 13.00 tot 16.00 uur en
van 18.30 tot 20.30 uur en op dinsdag 16 december van 13.00 tot 16.00 uur. De afgifte is in “onder de wiek” via de ingang aan
de zijkant (Irenelaan). Voor slechts € 0,60 bezorgen wij graag uw Kerstpost.

Discipelschapsavond - Innerlijke Genezing Die vindt plaats direct na de avonddienst, om 19:30 uur, in ‘onder de wiek’ en
staat in het teken van innerlijke genezing. Soms ervaren we in ons leven dat duisternis in de vorm van schaamte, angst of
verdriet nog een stem heeft. We horen hoe God herstel brengt, en er is ruimte voor uitleg, oefeningen en momenten om te
ontvangen wat de Heilige Geest wil doen. Deze avond is niet enkel om over genezing te horen, maar ook om het te ervaren.

Z.0.Z



http://www.izb.nl/project/76/Geloven-in-Mathenesse
mailto:edwinvanleeuwen@hervormddirksland.nl

Geef aandacht cadeau!

Help mee om 500 gezinnen in structurele armoede te verrassen met een kerstpakket vol vouchers voor kleine momenten van
aandacht. Breng licht en hoop in het leven van gezinnen in armoede. Ga naar: https://gelovenindewijk.nl/aandachtspakket.

Liederen in de morgendienst.

Gezang 102

1. Al wie dolend in het donker
in de holte van de nacht

en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
Vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.

Gezang 413

1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad, zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deez' aarde
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims,
komend uit de zandwoestijn,

waar zij rusten van hun werken

bij de springende fontein.

Refrein

Kinderlied (2x)

Heel gewoon, heel gewoon.
Niemand had 't zo verwacht.
Geen paleis of 'n dure woning,

Gezang 264

1. Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

4. Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis,

al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

Liederen in de avonddienst.

Gezang 103

1. De dag van vertroosting
komt haastig nabij.

De God van verlossing
blijkt heerlijk gastvrij.

Hij nodigt ons, mensen,

te komen met spoed,
want ons wachten liefde,
geloof, hoop en moed.

4. O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,

Psalm 89

7. Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,

dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.

Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.

Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,

Zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

Gezang 460

1. Op u alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leid mij uw hand. U blijft nabij.

Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,

U bent de grond waarop ik sta.

Psalm 119

47. Hoe zie ik uit, HEER, naar uw heilig
recht, hoe staat uw woord van trouw mij
steeds voor ogen. Leer mij doorgronden
wat Gij hebt gezegd, wees Gij om mij
genadiglijk bewogen. Verleen mij
inzicht, dat ik als uw knecht uw wil
versta, uw wijsheid kennen moge.

Refrein

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,

daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

4. Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem

in de stad met paarlen poorten

in het nieuw Jeruzalem.

Refrein

wie had dat ooit gedacht.
Door te worden als 'n kind heel
eenvoudig,

2. Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.

Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

5. Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Gezang 113

1. O kom, o kom, Immanuél,
verlos uw volk, uw Israél,

herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Wees blij, wees blij, o Israél!

Hij is nabij, Immanuél!

Jeruzalem, o vredesoord!
Wees blij, wees blij, o Israél!
Hij is nabij, Immanuél!

2. U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.

U droeg de last, verrezen Heer

die ons van elke vloek bevrijdt:

U sloeg de zonden aan het kruis

en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.

50. Ik hunker en ik hijg naar uw gebod.
Wend U tot mij, verleen mij uw genade.
Zo pleit ik op mijn recht als knecht van
God. Leid mij naar uw verbond op vaste
paden. Wend van mij druk en onrecht,
keer mijn lot, dan richt uw woord van
dag tot dag mijn daden.

2. Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit.
Refrein

door te worden als 'n kind heel klein,
kon Hij onze Koning worden,
kan Hij de Redder zijn.

3. Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

2. O kom, Gij wortel Isai,
verlos ons van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw.
Wees blij, wees blij, o Israél!
Hij is nabij, Immanuél!

8. Gij, HERE, die de glans van onze sterkte zijt,
Geeft luister aan uw volk, en hoge heerlijkheid.

Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen

en met geheven hoofd de kroon der ere dragen.

Gij Heilge Israéls, Gij zelf hebt ons ten leven

een koning naar uw wil, een schild van heil gegeven.

3. Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.

Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.

Want U regeert, U overwint,

U neemt mij aan. lk ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?!


https://gelovenindewijk.nl/aandachtspakket

