
 Dirksland,  
7 december 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fijn dat jij er (weer) bent! We leven toe naar kerst, weet jij 

hoeveelste advent het is? Kleur net zoveel kaarsen. 

Uit welke Bijbelboek lezen we 

vandaag?  

……………………………………… 

Schrijf in het boek hieronder 

woorden op die je opvallen of 

die je mooi vindt in het 

Bijbelgedeelte. 

Welke dominee hebben we 

vandaag? 

…………………………………………… 

Welke personages komen bij 

het kindermoment ‘op 

bezoek’ 

…………………………………………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Vandaag gaat het in het 

Bijbelverhaal over 3 

personen, weet jij hoe ze 

heten? Schrijf de namen 

onder de plaatjes 

…………………… …………………… …………………… 

Paulus schrijft een 

brief aan Filemon, kun 

jij in eigen woorden 

deze brief schrijven? 



Antwoorden kruiswoordpuzzel: Onesimus, geld, vergeven, Kolosse, Filemon, broeder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat heeft dit Bijbelgedeelte met advent te 

maken? Schrijf of teken in onderstaand vak.  



 


