
 

We beginnen vandaag met aftellen naar Kerst: Jezus komt! Advent betekent 

“verwachten”. We vieren vanmorgen ook het Heilig Avondmaal. We vieren dat 

Jezus Zijn leven gaf voor ons en dat Hij heel dichtbij wil zijn. 

 

Waar zie jij naar uit in deze Adventstijd? 

_________________________________________________________________ 

 
oplossing rebus: ___________________________________________________  



Kraak de code 
Ontcijfer het geheimschrift en ontdek het thema van de preek. 

 

 

 

 

  



Teken je reis naar God 

Vandaag kijken we naar Psalm 84, waar mensen onderweg zijn naar God. Teken 

in de schilderijlijst hieronder een landschap met jouw reis naar God. Teken je 

weg (berg, dal, kronkelpad), een plek waar je je dicht bij God voelt, een bron 

(iets waardoor je moed krijgt) en een lichtje (advent!).  

 

Preekbingo 

 



 


