
             Dirksland, 23 november 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de kerk begint een nieuw jaar niet op 1 januari, maar aan het begin van 

de adventstijd. Dat is de tijd dat we toeleven naar het kerstfeest. Volgende 

week is al de eerste adventszondag. Dat betekent dat het vandaag  de 

laatste zondag van het kerkelijk jaar is. Deze zondag wordt ook wel  

……………………………….genoemd. 

 

                    

Ken jij mensen die het afgelopen jaar zijn overleden? Schrijf hieronder hun 

naam of namen. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geheimschrift 

Ontcijfer het geheimschrift en je weet het thema van de dienst. 

 a b c d e f g h i j 
          

          
k l m n o p q r s t 
 ⚫  ◼   ❑  ⬧ ⧫ 

          

u v w x y z     
◆ ❖         
 

◼ ⚫  

 

--------------------------------------------------         ------------------------------------- 

◆⬧⧫  ◼  ⚫⬧ 

 

---------------------          ---------        --------------        -----------------       ------------ 

❖◼ 

 

---------------------------------------- 

 

 
Vanmorgen lezen we uit Thessalonicenzen 4 vers 13 – 5 vers 11. Zoek de 

rode woorden op in de puzzel hiernaast.  

Het gaat over bemoediging, vertroosting bij verlies. Paulus spoort daartoe 

aan ons bewust te maken van de hoop die er is in Christus. Hij maakt alle 

dingen nieuw. Het verlies blijft hetzelfde, de hoop is wat alles anders maakt. 

Het gaat vervolgens over het bij God zijn nu en als Jezus terugkomt.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk oog zal Hem zien 

Als Hij komt 

Op de wolken op de wolken 

Elk oog zal Hem zien als Hij komt 

Met macht en majesteit 

 

Halleluja zingt de Here een nieuw lied 

Hij is bij ons 

Hij is bij ons 

Halleluja zingt de Here een nieuw lied 

Hij is bij ons voor altijd 

 

Hij brengt al Zijn kinderen thuis 

Op de wolken op de wolken 

Hij brengt al Zijn kinderen thuis 

In 't huis van heerlijkheid 

 

Halleluja zingt de Here een nieuw lied 

Hij is bij ons 

Hij is bij ons 

Halleluja zingt de Here een nieuw lied 

Hij is bij ons voor altijd 

 



Ken je iemand die verdrietig is, omdat degene iemand mist? 

Kleur deze plaat en geef hem aan hem of haar.  

 

 


