
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los de rebus op en je weet waar de preek over gaat: 

 

  

___________________________________________________________________________________ 

26 oktober 2025 



 

We lezen in Prediker 3: ‘Voor alles is een tijd’.  
Soms gebeuren er dingen die je niet begrijpt. Prediker zegt: God weet wat er 

gebeurt. En ook al snappen wij het niet altijd, we mogen drie dingen doen: 

✓ Genieten van het goede dat er is        

✓ Goed zijn voor anderen      

✓ God vertrouwen en liefhebben                      

❖ Van welke dingen kun jij écht genieten? 

_____________________________________________________________ 

❖ Wat kun jij deze week doen om iemand te helpen? 

_____________________________________________________________ 

❖ Op welke manier kun jij laten zien dat je van God houdt?  

_____________________________________________________________ 

❖ Waar besteed jij veel tijd aan? Hoeveel tijd maak jij voor God? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is een tijd om te huilen  

en een tijd om te  

___________________ 

Er is een tijd om af te breken en 

een tijd om ________________ 

__________________________ 

Er is een tijd om te planten  

en een tijd om  ____________ 

_________________________ 

Er is een tijd om te zwijgen  

en een tijd om te 

_____________________ 

Maak de zinnen uit Prediker 3 af en trek een lijn naar het juiste plaatje: 

Er is een tijd om te bewaren en 

een tijd om _______________ 

_________________________ 



 

 


