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Z.O.Z. 

Hervormde Gemeente 

Dirksland 

.  

Collecten 
Via de QR-code, Appostel app of overmaking. Graag 
collectedoel aangeven. 
Diaconie:        IBAN: NL17RABO0314100202 
Kerkvoogdij:  IBAN: NL67RABO0361328311 
De opbrengst van de zendingsbussen van het  
1e halfjaar 2024 is bestemd voor fam. Blok, die eind 
2024 worden uitgezonden voor de MAF. In 2024 start 
de familie met alle studies en voorbereidingen voor hun 
uitzending. MAF, “Flying for Life”. 
Aanbidding en gebed  
Zoals elke laatste zondag van de maand is er ook vanavond weer een moment 
van aanbidding en gebed. We willen God loven en prijzen voor al het goed dat Hij 
ons geeft, en met en voor de gemeente te bidden. Van harte welkom na de 
avonddienst in onder de wiek. Ook als u er niet bij kan zijn, zijn uw gebedspunten 
welkom bij Daan (0630366216) of Wouter (wouterversluis@gmail.com). 
Koffiedrinken onder de toren 
Langzamerhand verbetert het weer en gaan we over op het 'zomerrooster' voor 
koffiedrinken na de dienst. Vanaf zondag 5 mei is er gelegenheid om koffie te 
drinken onder de toren in plaats van in de Oude Bieb. Van harte uitgenodigd!  
Save the Date: Startdag 2024 op 31 Augustus bij de SVIK!  
Zet het in je agenda. Dit event start in de middag en zal plaatsvinden in de SVIK. 
Binnenkort meer. 
Pastoraal spreekuur Oude Bieb. Iedere donderdag in ‘de Oude Bieb’ van 14:00 
tot 15:00 uur.  
Kerkenraadsvergadering   
In de kerkenraadsvergadering van 23 april heeft de kerkenraad besloten om voor 
de vacature ouderling seniorenpastoraat mogelijke ambtsdragers vooraf te 
raadplegen of hij/zij open staat om het ambt te overwegen. Op basis van de in 
maart ingediende namen zijn een aantal broeders en zusters door de kerkenraad 
gekozen om te raadplegen. 
Op de agenda stond ook het vaststellen jaarrekening 2023 van het College van 
Kerkrentmeesters. Deze is vastgesteld en zal eerdaags ter inzage worden gelegd. 
Aansluitend is gebrainstormd over de komende actie vrijwillige bijdrage 2024 om 
zo het College van Kerkrentmeesters te ondersteunen bij hun taak om de begroting en uiteindelijk de 
jaarrekening van 2024 en de daarop volgende jaren opnieuw sluitend te krijgen. 
Tenslotte is voorgesteld om in de komende kerkenraadsvergadering (11 juni) het thema “nieuwe wijn in oude 
zakken” te behandelen met een verdieping over het werk van de Heilige Geest, gebedsgenezing, bevrijding, 
profetie e.d. Hoe kijken we aan tegen deze processen aan de hand van bijbels inzicht! 
Sectie-indeling 
In de laatste consistorievergadering is besloten dat Robert van Gurp de sectieouderling wordt van sectie 10. Dit is 
de voormalige sectie van Bert de Groot. Tot deze sectie behoren de volgende straten: Acacia, Akelei 2-32, 
Amberlaan, Begonia, Berberis, Bromelia, Clematis, Dahlia, Forsythia, Gelderspad, Gerbera, Hazelaarshof, 
Hortensia, Iepenlaan, Magnolia, Poldersweegje 1-27, Poldersweegje 4-20. 
Verwerkingsboekje 
Tijdens de kerkdienst kan door de kinderen een verwerkingsboekje worden gebruikt, ze staan in de bakjes bij de 
kerkenraadsbanken. Als je hem nog niet gepakt hebt, loop gerust even naar voren.  

 
Gezang 242 
1. Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken, 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 

3. Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 

Collecten: 
1. GZB 
2. Kerk & Eredienst 
3. Onderhoud kerk 
Zendingsbussen: Fam. Blok MAF  
 

Morgendienst: 10:00 uur  
Ds. H.N. Visser, Amsterdam 
Zingen: 
Ps.   95 : 1 
Gz. 242 : 1,3 
Ps.   25 : 2,3 
KL 
Gz. 198 : 1,4 
Ps.   85 : 4 
Wilhelmus 1, 6 
Schriftlezing: Joh. 16:5-15 
 

Avonddienst: 18.00 uur  
Ds. P.L. de Jong, Rotterdam 
Zingen: 
Ps.   26 : 2,8 
Ps.   66 : 4,5 
Ps. 138 : 2 
Gz.   10 : 1,2,3 
Ps.   68 : 10 
Gz. 190 : 1,2,3,4 SELA 
Schriftlezing: 2 Kor.1:3-11 
 

Pastoraat 
Ds. J. de Jong  
Bereikbaar via eigen sectie-ouderling. 
 

Eindredactie Zondagsbrief 
Johan van der Welle 
 

Email Zondagsbrief 
Informatie aanleveren uiterlijk vrijdag  
15.00 uur via:  
zondagsbrief@hervormddirksland.nl 
 

Website www.hervormddirksland.nl 

 

 

Hartelijk welkom, zowel in de kerk, maar ook als u onze diensten 
online volgt. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.   
 

mailto:wouterversluis@gmail.com
mailto:zondagsbrief@hervormddirksland.nl
http://www.hervormddirksland.nl/


Vergeet a.u.b. niet de Zondagsbrief mee naar huis te nemen en voor de avonddienst weer mee te brengen?! 

Kinderlied 
1. Vertel het aan de mensen, 
wie liefde heeft: Jezus! 
Vertel het aan de mensen, 
wie vrede geeft: Jezus! 
Vertel het aan de mensen, 
dat Jezus leeft, 
vertel het aan de mensen. 
 

2. Want iedereen moet weten 
wie liefde heeft: Jezus! 
Want iedereen moet weten 
wie vrede geeft: Jezus! 
Want iedereen moet weten 
dat Jezus leeft, 
want iedereen moet 't weten. 

Gezang 198 
1. Ja, de trooster is gekomen! 
Jezus ging van d' aarde heen; 
Hij werd van ons opgenomen, 
maar Hij liet ons niet alleen. 
De beloofde werd gezonden, 
en de kracht uit God kwam neer. 
Laat ons juichend keer op keer 
zijn verschijning gaan verkonden. 
Heden is het Pinksterfeest; 
looft en dankt de Heil'ge Geest! 
 

4. Geest van kennis, Geest van waarheid, 
van genade en gebed, 
leer ons leven in uw klaarheid, 
U hebt ons in 't licht gezet! 
Leer ons Abba, Vader! bidden, 
zeggen: 'Jezus is de Heer', 
geven U in alles eer; 
blijf toch immer in ons midden 
en vervul ons leven meer, 
met uw kracht en met uw eer. 

Liederen in de avonddienst 
 
Gezang 10 
1. Wie in de schaduw Gods mag wonen, 
hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen, 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend. 
En Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zal zien. 
 

2. Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 

3. Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen, 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
 
 

Gezang 190 
1. In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 

2. Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 

 
Refrein 
U geeft een toekomst vol van 
hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 

3. U heeft ons geluk voor 
ogen. 
Jezus heeft het ons 
gebracht. 
Mens, als wij, voor ons 
gebroken 
in de allerzwartste nacht. 
Refrein 

4. U bent God, de 
Allerhoogste, 
God van onbegrensde 
macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
Refrein 2x 

 


