
Pelgrimstocht  

Locatie: Norbertinessenpriorij Sint Catharinadal te Oosterhout 

 

30 september en 1 oktober 2023 vond er opnieuw een pelgrimstocht plaats, de 6e op rij, 

georganiseerd door 2 leden van onze gemeente. Tien vrouwen uit de gemeente begaven zich op een 

inspirerende reis naar het klooster in Oosterhout. Deze tocht, in totaal 35 km én een overnachting in 

het klooster, was een unieke ervaring van diepgaande gesprekken, versterkte verbindingen, 

momenten van serene stilte en diepe overdenkingen. 

Tijdens de tocht deelden de deelnemers persoonlijke gedachten over het leven, het geloof en de 

betekenis van deze pelgrimstocht. De stilte van de natuur omringde hen en bood gelegenheid tot 

innerlijke reflectie en bezinning. 

De quote ‘De wereld is een boek, wie niet reist leest slechts één bladzijde’ kreeg een diepere 

betekenis terwijl deze vrouwen samen de pagina’s van hun reisboek omsloegen en hun eigen 

hoofdstukken schreven. 

Wat zeggen de deelnemers over deze 2 dagen: 

-- De Pelgrimstocht 2023 was voor mij: heerlijk wandelen door de bossen, mooie gesprekken met 

elkaar, plezier en gezelligheid, quotes om over na te denken en samen in gesprek te gaan, stilte tijdens 

de diensten, mooie ontmoetingen met enkele zusters uit het klooster, inspirerende rondleiding door de 

wijngaard, genieten van de prachtige moes- en kruidentuin en het prachtige weer, vriendschap met 

elkaar, een weekend om met veel plezier aan terug te denken – 

-- Slapen met tien vrouwen uit onze gemeente in het poortgebouw van het klooster. Samen ervaren 

wat verbinding is en samen in de wijngaard nadenken over die verbinding, zichtbaar in wijnranken 

verbonden met elkaar -- 

-- Samen in de naam van Jezus!  Dit loflied klinkt in mijn hart na een weekend van 

wandelen,verbinding, aanbidding, gesprekken, stilte, gezelligheid, ontmoeting, verwondering. Tien 

zusters uit Dirksland ontmoeten tien zusters van St Catharinadal, daar waar protestant en katholiek 

elkaar vinden in een prachtig oud kloostergemeenschap. Waar liefde voelbaar is, waar eenvoud en 

devotie zichtbaar is, waar respect is voor al wat geschapen is, waar met zorg naar elkaar wordt 

omgezien. Samen in de naam van Jezus, dat is wat ons verbindt, hoe verschillend onze levens ook zijn. 

Na 3 diensten, 3 maaltijden, 1 overnachting en 35 km wandelen door prachtige natuur, wijngaarden, 

bossen en heide komen we terug bij de auto’s, gaan we huiswaarts met een rugzak vol herinneringen 

aan een prachtig weekend ! Een ontmoeting en ervaring rijker. God is goed.      -- 

-- Pelgrimstocht….. buutengeweun, heerlijk wandelen, schitterende natuur, diepe gesprekken, plezier, 

verrassende momenten, indrukwekkend kloosterleven, 2 volle dagen intens genieten. Een bijzondere 

genadegave van God!! -- 

-- Een hele fijne groep, prachtig weer, een heerlijke wandeling naar een goed onderhouden klooster 

met vriendelijke, wijze, oprechte en geestige zusters, opbouwende gesprekken om nog langer over na 

te denken, een prachtige tuin en wijngaard, mooie diensten en veel gezelligheid bij een glaasje wijn 

uit de klooster wijngaard en een kaasje uit de klooster winkel -- 

-- Het weekend van 30 september/1 oktober gingen we weer op pad met een mooie groep mensen. 

De auto ergens parkeren, 16 km wandelen naar het klooster Catharinadal in Oosterhout deze keer en 



meedoen met de gebruiken van de zusters. Overnachten aldaar, diensten mee beleven en weer 

terugwandelen. Tijdens het wandelen werden mooie en diepe uitspraken uitgedeeld om over na te 

denken en als je wil om met elkaar te bespreken. Wat een geweldig mooie ervaring elke keer weer! 

Heel mooi dat Marjoke en Caroline de organisatie weer op zich wilden nemen -- 

 

Programma zaterdag 
30/9/2023 

 

15.00-16.00u 
17.00u 

Aankomst - ontvangst - kamer opzoeken in ‘Het Poorthuis’  
Avonddienst in kapel 

18.00u Avondboterham in de gasten-eetkamer 
19.00u Korte bezinning in ‘Ons Huis’ 
 Aansluitend gezellig samenzijn in de zithoek 
 
Programma zondag 
1/10/2023 
7.15u 
8.00u 
9.00u 
10.00u 
 
12.00u 
13.00u (ong.) 

 
 
 
Morgendienst in kapel 
Ontbijt in de gasten-eetkamer 
Viering in kapel 
Wijngaardwandeling verzamelen bij de poort 

Aansluitend koffie en thee bij de zusters 
Middagmaal (warme maaltijd) in de gasten-eetkamer 
Vertrek 

  

 

Het poortgebouw 
verbindt 
wat binnen is 
met buiten 
daar 
waar Gods hand 
de mensen raakt 
dag na dag 
de eeuwen door 
in de stilte van 
arbeid 
en gebed 
 

Wees welgekomen 
vriend en vriendin 
van Sint-Catharinadal 
met open armen 
dankbaar 
ontvangen 
door de vrouwen 
van de wijngaard 
om te delen 
de rijpe vruchten 
van moeder aarde 
vol vertrouwen 
samen 
onderweg 
om veilig thuis te komen 

 

 

 

 


